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‘Ik ben de Alfa en de Omega.’
Openbaring 1:8 / 22:13
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Van A tot Z

Het zal de fase zijn waarin ik me op het 
moment bevind, maar bij het thema van deze Vonk gingen 
mijn gedachten meteen naar het liedje Van A tot Z van Marcel 
en Lydia Zimmer. Regelmatig schallen deze en andere liedjes 
in dit genre door onze woonkamer. En dan kom je erachter 
dat het niet uitmaakt of je een lied voor volwassenen of een 
kinderliedje luistert: de tekst kan je zomaar ineens raken. Het 
refrein van het eerdergenoemde liedje is:

Van A tot Z bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
Oneindig groot is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij

Maar wat echt binnenkomt is een van de coupletjes:
G van Gekruisigd, H is van Hoeksteen
I van Immanuël, God is met ons
J is van Jezus, K is van Koning
L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont

Ik wens u Gods liefde toe de komende maanden. Want waar 
u ook naartoe gaat, God is altijd bij ons en wil ons Zijn liefde 
tonen: van het begin tot aan het eind.

Namens het redactieteam,

Elsje van Ommen-Murris

  
 VONK
 Hoofdredactie:	  H. Zijlstra
 Eindredactie:	  E.M. van Ommen-Murris
 Redactie: 	  A. Brussel
 Vormgeving:	  E.M. van Ommen-Murris 
 Druk: 		   Reprohouse Online 

Redactioneel
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Themastuk

Pastor Harry Zijlstra

Het hele verhaal vertellen, van A tot Z

Ben jij iemand die in een nieuwe roman eerst het 
laatste hoofdstuk leest? Gek hè, dat best veel mensen 
dat graag doen?! We willen graag weten hoe het 
afloopt. Maar… je loopt het risico dat je minder zin 
hebt om het hele verhaal te lezen. 
Een goed verhaal heeft een goed begin, een plot dat zich gaandeweg 
ontwikkelt, en een spannende ontknoping als einde. Of je nu een sprookje 
leest of een spannende thriller, het heeft deze drie eigenschappen. Een 
goede verteller neemt jou mee in het verhaal. Je wil als luisteraar weten 
hoe het verhaal zich ontwikkelt. En je wil weten hoe het afloopt. 

Gods verhaal van de hemel en de aarde is zo’n prachtig verhaal. Het 
laat ons Gods plan zien, waar het begon en hoe het eindigen zal. Het 
boek Openbaring in de Bijbel roept bij veel mensen nieuwsgierigheid 
op. Hoe gaat het aflopen met de wereld? Hoe gaat het aflopen met alle 
gelovigen? En, wat gebeurt er met hen die niet geloven? Velen zijn 
vooral dáárin geïnteresseerd. Daarom vind ik het prachtig dat Jezus in 
het boek Openbaring aan het begin én aan het eind zegt: “Ik ben de Alfa 
en de Omega” Openbaring 1:8 / 22:13.

Jezus maakt zich bekend als degene die er aan het begin al was en er 
aan het einde nog steeds zal zijn. Dit betekent dat Hij God is. Hij is 
eeuwig. Voor ons zit er troost in deze woorden. Want zolang het verhaal 
van God met de hemel en de aarde duurt, zolang is Jezus erbij. Er is 
geen dag dat Hij er niet is. Als het goed is, wil je daarom ook Gods héle 
verhaal leren kennen. In ieder geval wil Jezus dat we van A tot Z Zijn 
verhaal leren kennen. 
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Themastuk (vervolg)

De Alfa is de eerste letter van het Griekse alfabet en de Omega de laatste. Veel 
mensen kennen het scheppingsverhaal, en er zijn ook veel mensen die er niet 
meer in geloven. De taferelen van de eindtijd zijn door de eeuwen heen veel 
besproken en in schilderijen uitgebeeld. En ook daar zijn veel gelovigen en 
niet-gelovigen geneigd om alléén symboliek uit het verhaal te halen.
Jezus is het begin en het eind en ook in de ontwikkeling van het verhaal, het 
plot, is Jezus de Aanwezige. Als we op die manier de Bijbel lezen dan krijgen 
we een veel beter idee wat Jezus ons wil vertellen. Het heeft niet zoveel nut 
om te schreeuwen hoe het afloopt als we niets vertellen over het begin van het 
verhaal. God begon met een prachtig plan, de schepping van hemel en aarde. 
De ramp van de zondeval en al zijn gevolgen staan tussen het begin en het 
eind van het verhaal beschreven. En het belangrijkste punt in het plot is dat 
Jezus zelf naar de aarde kwam om de macht van de zonde te breken. Pasen 
gaat over het offer dat Jezus bracht om ons te redden. Het gaat ook over de 
overwinning over de dood, toen Jezus uit het graf opstond. Zonder Pasen kan 
het verhaal van God niet goed aflopen. Zonder bekering en wedergeboorte 
kun je niet bij het geweldige laatste hoofdstuk van de Bijbel zijn. Zo zie je 
maar dat het goed is om Gods hele verhaal te kennen, omdat je Jezus dan 
steeds meer leert kennen, en omdat je dan zeker kan zijn dat het goed zal 
aflopen.

Veel mensen kennen dit verhaal niet of  
zijn het min of meer ‘vergeten’. Daarom  
hebben wij de opdracht om te vertellen  
aan de mensen wie Leven geeft: Jezus!!  
Het is goed om (samengevat) het hele  
verhaal te vertellen, van A tot Z.

Gods zegen,
Pastor Harry Zijlstra
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Open Doors 

12 ontdekkingen van de vervolgde kerk

Alweer geruime tijd geleden heeft Open Doors 
verschillende situaties onderzocht in de vervolgde kerk, 
met als doel om ons weerbaarder te maken in een wereld 
die steeds minder tolerant wordt ten opzichte van Bijbelse 

principes. Ook wij zullen ondervinden dat de wereld echte volgelingen van de 
Here Jezus haat. 

Hoe bemoedigend is het dan ook om de enorme hoeveelheid voorbeelden van 
broers en zussen te lezen, die ondanks zeer moeilijke omstandigheden hun 
geloof vasthielden. In de komende tijd zal ik verschillende mensen aanhalen 
die aan de wolk van getuigen zijn toegevoegd – Hebreeën 11. Ik las het boekje 
12 ontdekkingen van de vervolgde kerk van Open Doors en daaruit wil ik 
iets met u delen.

De eerste ontdekking is geloof

Ik wil u het verhaal vertellen van een echtpaar uit China: Alice en Allan Yuan. 
Alice vertelt in bovengenoemd boekje over de dingen die zij en haar man 
hebben meegemaakt. 
Hun moeilijkheden begonnen in april 1958, wanneer Allan naar de gevangenis 
moet. Het zou 21 jaar en 8 maanden duren (december 1979) voordat hij zou 
terugkeren uit het werkkamp waar hij naartoe was gestuurd. In die lange 
jaren werd Alice verteld dat ze haar man nooit meer terug zou zien. Ze voelde 
zich diep ellendig en maakte God voortdurend verwijten. Zij had de zorg voor 
zes kinderen en haar schoonmoeder en ze verdiende maar 80 cent per dag. 
Hoe kon zij haar gezin hiervan in leven houden?
Op een nacht hoorde zij een stem: “Mijn kind, Ik heb alles in Mijn hand. 
Deze dingen komen van Mij.” Zij antwoordde: “Als deze dingen van U komen, 
bescherm dan alstublieft mij en mijn gezin. Sta niet toe dat ik Uw naam te 
schande maak. Ik wil U dienen en Uw naam verheerlijken!” Toen kwam er 
vrede in haar hart. Ze werd bemoedigd door Psalm 68 vers 20: “Geprezen zij 
de Heer, dag aan dag, deze God draagt ons en redt ons.” Mensen hebben haar 
in die moeilijke jaren teleurgesteld, maar God heeft haar nooit in de steek 
gelaten. Hij heeft haar wel op de proef gesteld. 
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Hier volgen enkele beproevingen die Alice heeft moeten doorstaan.

1. De eerste beproeving was om te overleven. Hoe zou zij dit alles kunnen 
overleven met 80 cent per dag voor haarzelf, zes kinderen en haar 
schoonmoeder? In al die jaren heeft zij ervaren dat God hen op soms 
wonderlijke wijze geholpen heeft. Bijvoorbeeld toen ze van iemand een pakje 
ontving waar rijst en nog wat andere levensmiddelen zaten en een geldbiljet 
met de waarde van ongeveer vier maandlonen voor een professor! Dit was 
slechts een van de vele wonderen.

2. De tweede beproeving kwam vanuit de communistische partij. Negentien 
jaar lang moest zij elke dag op het bureau verschijnen, waar zij haar zes uur 
(!) lang onder druk zetten. Zij vertelden haar dat zij haar man nooit meer zou 
terugzien en dat ze van hem moest scheiden en haar geloof moest opgeven. 
Biddend, met gesloten ogen en met behulp van God doorstond zij iedere dag 
de verhoren.

3. De derde beproeving bestond uit het zware werk. Nadat zij zes uur lang 
door de veiligheidspolitie onder druk was gezet, moest zij ook nog eens acht 
uur werken om de kost te verdienen. Ze was volkomen uitgeput en al moe 
voordat ze eraan begon. De andere arbeiders stonden versteld dat ze de 
energie had voor al het zware werk. Ze moest handkarren met bouwmateriaal 
duwen en vele andere zware dingen versjouwen.

4. De vierde beproeving had te maken met haar natuurlijke verlangens. 
Alice was 39 jaar oud toen haar man werd meegenomen. Ze werd onder druk 
gezet om met een ander te trouwen. Al haar papieren zouden dan veranderd 
worden, zodat zij een nieuw leven kon beginnen zonder al die moeiten. Geld 
en kleding werden aangeboden. Maar ze ervoer zo duidelijk de hulp van God 
om al deze verleidingen te doorstaan. Haar lievelingstekst was: “God geeft 
eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed” (Psalm 68:7).

Het is een wonder Allan Yuan levend uit het werkkamp kwam. Hij was toen 
65 jaar en hij was mager, maar gezond. Op een leeftijd waarop velen van hun 
pensioen gaan genieten, pakte Allan zijn beroep als prediker weer op. Hij is in 
2005 overleden en naar zijn Koning gegaan. Van Alice is niet bekend wanneer 
zij is overleden.

Open Doors (vervolg) 
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Wat een kostbare lessen en bemoedigingen kunnen wij hiervan leren. Ieder 
mens kent zijn of haar “normale” moeilijkheden zoals ziekte, eenzaamheid, 
financiële problemen, gezinsproblematiek, etc. waar de vervolgde kerk ook 
mee te maken heeft. Maar zij hebben daarnaast ook nog eens te maken met 
vervolging en haar bijkomende wreedheid. Wij kunnen van Alice en vele 
anderen leren dat het geloof sterker wordt ondanks de beproevingen.

Laten wij blijven bidden voor elkaar en voor de vervolgde kerk. Dit is wat de 
contacten van Open Doors altijd aan ons vragen: ‘Bid voor ons’. Laten wij hier 
dan ook van harte gehoor aan geven.

Adith Slabbekoorn

Het boekje 12 ontdekkingen van de vervolgde kerk is studiemateriaal voor 
gespreks- en Bijbelkringen en zelfstudie” en is in 2009 door Open Doors 
uitgegeven. Het is op dit moment alleen nog tweedehands beschikbaar.



8

Hannah
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Een ‘fonkeltje’    

Maar gij geheel anders: 
gij hebt Christus leren kennen. 
Efeziërs 4:20

Gedachten over stress die je oploopt in het dagelijkse leven, in de werksituatie, 
op school, in de familie, in de wereld, vul maar in! Jezus zegt: ‘Dit heb Ik tot u 
gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar 
houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen’ Joh.16:33.
De vergadering die ik wil aanhalen van ‘Walking Dinner’ speelt zich ook af 
in de wereld. Het is een initiatief van actieve bewoners die iets leuks in de 
buurt willen organiseren, en hun buurthuis op de kaart willen zetten. Met 
Walking Dinner kunnen mensen uit dezelfde buurt zich aanmelden als kok of 
als gast. Het gaat om een drie-gangen menu. De bedoeling is dat je voor de 
hors-d’oeuvre naar een bepaald adres gaat. Hetzelfde geldt voor het diner en 
ook voor het dessert. Dus drie keer bezoekt men een ander adres, en het moet 
te bewandelen zijn. Ik hoorde erover van Marguerite, zij is import vanuit de 
hoofdstad naar een provinciestad. Al jaren heeft ze geprobeerd zich aan te 
passen en bevriend te raken met de autochtone bewoners, en dat is haar zeker 
redelijk gelukt, maar toen het er op aankwam bleek toch van niet. En dat was 
merkbaar tijdens de vergadering van dit evenement. Marguerite zat ook in de 
commissie en had leuke en creatieve ideeën, maar op de een of andere manier 
waren er haken en ogen en liep het niet soepel. Er bleek een soort ‘wij en 
zij’-mentaliteit. En dat uitte zich bij beslissingen die gedaan moesten worden: 
moeilijk doen, tegenwerpingen, (uitzonderingen daargelaten). Niet alleen 
hier, maar ook op de zogenaamde vriendinnen-schilderclub waar ze naar toe 
ging, bleek dezelfde mentaliteit. Ze is de enige christen in het gezelschap. Ik 
bedoel te zeggen dat verdrukking voorzegt is, óók in ons gewone leven van 
elke dag. Het is altijd weer de onveranderde ‘natuurlijke mens’ met z’n ‘ons 
kent ons’ en ‘onbekend maakt onbemind’. De voorkeur voor eigen kleur en 
signatuur. Ik dacht aan Lot die een groot deel van zijn hele leven met zijn gezin 
in Sodom had doorgebracht. Zelfs in de poort zat hij tussen “de belangrijken”, 
in het stadsbestuur. Maar hij werd niet serieus genomen toen het eropaan 
kwam. Want wat zeiden ze over hem? Zij zeiden: ‘Ga opzij!’ 
En ze zeiden: ‘Deze ene, (Lot) is als vreemdeling komen vertoeven om ons 
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geheel en al de wet te stellen!’ (Gen.19:9) 
Zulke dingen zie je gewoon terug in het leven van nu. Hopelijk niet onder ons! 
Wij hebben een belofte staan in 2 Korinthiërs 2:14; Maar God zij gedankt, die 
ons te allen tijde in Christus doet zegevieren’. Dat is het uitgangspunt. Maar 
Paulus zette er wel iets bij in zijn brieven, dat de ‘krans’ alleen gegeven wordt 
als je volgens de regels van de kamp hebt gestreden (2 Timoteüs 2:5). 
Als Christen heb je een bijzonder voorrecht, want jij en ik kunnen 
veranderingen aanbrengen, omdat Christus in je is. Wie wijs is, wint harten, 
staat er in Spreuken. Het bijzondere is dat alleen de Bijbelmethode succesvol 
is. Hij die in mij is, is meerder dan die in de wereld is (1 Joh. 4:4). Als ik ergens 
kom, gaat Hij met mij mee. Zijn gezindheid is leven en vrede. Staat er niet; 
Alzo lief heeft God de wereld, opdat eenieder die in Hem gelooft, eeuwig leven 
hebbe? Dus kom ik ergens, dan is het eerste dat ik doe de persoon die ik ga 
ontmoeten zegenen. Zegenen is het uitroepen van Gods heil over iemand. 
Terwijl vervloeken het afroepen van onheil is. Je bedoelt natuurlijk geen 
zinnetje op te zeggen met magisch effect! Nee, Zegenen is uit geloof, en door 
liefde werkende. In de onzichtbare wereld gebeurt er iets, blokkades verliezen 
hun kracht. Er komt ruimte in een gesprek. De Liefde overwint. Negatieve 
gedachten houden de ‘vloek’ vast. Ook over jezelf en de ander.
‘Vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, 
wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven’ (1 Petr. 3:9). 
Dat zegenen van de mensen die je ontmoet werkt ook naar jezelf zegen uit. 
Het lost negatieve gedachten als een nevel op en maakt de weg vrij van 
verwijten naar die ander. Het is onzichtbaar, bovennatuurlijk en het heeft 
eeuwigheidswaarde. Het levert je zelfverloochening op, en een bepaald gemak 
om lastige of moeilijke mensen lief te hebben. En liefhebben is de gezindheid 
van Christus!
God die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der 
waarheid komen (1 Tim. 2:4 ). Zou Ik een welgevallen hebben aan de dood 
van de goddeloze? luidt het woord van de Here HERE. Niet veeleer hieraan, 
dat hij zich bekere van zijn wegen en leve? (Ez. 18:23) 
Er is werk aan de winkel! Een dienst van Liefde aan de wereld.
 

Hartelijke groet, Tineke Genger
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Romy’s column

Begin en eind

Als je niet begint, is er ook geen eind.

Dat is jammer, want soms kunnen we niet wachten op het eind.
Misschien moet je dus maar gewoon beginnen met de afwas, of dat 
project van je werk. Mocht je begonnen zijn en je bent dan toch bezig, 
kun je vast ook beginnen aan de andere dingen die je graag wilt, zoals 
bijvoorbeeld: die nieuwe goede gewoonte, je sollicitatie voor die nieuwe 
spannende baan, die nieuwe creatieve hobby, dat idee van die nieuwe 
online koekjes-bak-business of datgene wat in je op kwam, toen je de 
eerste zin van deze column las.
Want als je niet start dan kun je ook niet afronden, of de vruchten 
plukken van dat wat je bent begonnen. Als je je tegen laat houden door 
twijfel, angsten of dingen die anderen tegen je zeggen, dan ben je bij 
het begin van het einde. Want wanneer begin je dan weer eens wat?
Maar let op! Beginnen is ook niet alles, want als je er geen eind aan 
breidt, dan is er ook geen nieuw begin. Dat is ook jammer, want soms 
kunnen we niet wachten op een nieuw begin.

Misschien moet je dus maar gewoon stoppen met die nare gewoonte, 
die energievretende baan, die vriendschap die je tegenhoudt, die 
ongezonde hobby of datgene wat in je opkwam toen je las over ‘er een 
eind aan breien’. 
Starten of eindigen kan soms lastiger zijn dan het middenstuk, maar 
gelukkig helpt God je al vanaf vóór het begin, tot ver na het eind.

Romy
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Hannah
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Pinksteren
Het is bijna Pinksteren, dan vieren we de komst van de 

heilige Geest. Jezus is naar de hemel gegaan, en daarna 
stuurde Hij de heilige Geest naar de leerlingen, zoals 

Hij al beloofd had. Speel dit spelletje met z'n tweeën (of 
met twee teams)!

BLAZEN MAAR!
De wind is een teken van de komst van de heilige 

Geest. Zoals de wind bijvoorbeeld de blaadjes aan een 
boom laat bewegen, zo zet de heilige Geest mensen in 

beweging. Zet met je adem een watje in beweging.

Je hebt nodig:
- één of meer tafels

- rietjes
- watjes

Vorm twee teams. De teams gaan tegenover elkaar 
staan, ieder aan één kant van de tafel. Pak allemaal je 
eigen rietje. Leg een watje in het midden van de tafel 

en blazen maar! Het team dat als eerste het watje naar 
de andere kant van de tafel blaast, heeft gewonnen.

Bron: bijbelbasics.nl 

Kids' Corner
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Prikbord
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Contactgegevens

Adres

‘Keerpunt’

Arent Janszoon Ernststraat 302-304

1082 LT Amsterdam

Receptie telefonisch bereikbaar:

dinsdag en vrijdag van 9.30 - 13.00 uur

Tel: 020-6446999

receptie@pinkstergemeente-amsterdam.nl

Vonk 		  vonk@pinkstergemeente-amsterdam.nl 
Website 	 www.pinkstergemeente-amsterdam.nl
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Preekrooster

Eredienst iedere zondag om 10.00 uur 

Preekrooster en agenda onder voorbehoud. Voor actuele info zie weekbericht en website.

Mei
07-05	 Harry Zijlstra
14-05	 Harry Zijlstra
21-05	 Jan de Haan
28-05	 Harry Zijlstra

Juni
04-06	 Steve van Deventer
11-06	 Gezinsdienst
18-06	 Harry Zijlstra
25-06	 Harry Zijlstra
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ACTIVITEITEN MEI EN JUNI

Evangelisatie:	             Iedere week wordt er bij station Zuid	
			   geëvangeliseerd. Dit gebeurt op afspraak. 
			   Contactpersoon: Bart Boerman. 
			   Voor meer informatie: 
			   secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl
			   Tot en met eind september wordt er elke 	
			   woensdagochtend om 11.00 uur geëvangeliseerd bij 	
			   Keerpunt. 
			   Contactpersoon: Ko van Kerkwijk
			 
Gebedsgroepen: 
Ochtendgebedsgroep:	 Elke woensdag om 11.00 uur  
Gebedsgroep:		  Elke woensdag om 20.00 uur 
Vastendag: 		  24 mei en 28 juni  

Senioren: 		  2, 16 mei en 6 juni om 13.00 uur
			   Inloop vanaf 12.30 uur      
			   Op 20 juni is er ook Senioren, tijd nog onbekend  
       	  
Lighthouse Tieners:     Zondag 14, 28 mei en 11, 25 juni 
			   om 10.00 uur

Huiskringen:                 Variërende tijden, voor meer informatie:
			   secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl

Voor actuele activiteiten: zie weekberichten.

De wekelijkse dienst:
Ook via livestream te volgen. De link kunt u aanvragen bij het 
secretariaat (secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl). 

Datum inleveren kopij voor de nieuwe Vonk: 
vóór 10 mei 2023


