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Terug naar de BronTerug naar de Bron

Als u wist wat God wil geven, en 
wie het is die u om water vraagt, 
zou u Hém erom vragen en dan 

zou Hij u levend water geven. 
Johannes 4:10
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Het thema van deze Vonk is ‘Terug naar de Bron’. Door 
de hoofdletter weten we wie bedoeld wordt met ‘Bron’. Ik 
moest zelf als eerste denken aan ‘de Waterbron’. Weet u het 
nog? Toen we nog op de Stadionweg kerkten, hadden we 
een aparte ruimte om koffie te drinken na de dienst. Niet 
in het kerkgebouw, maar een stukje verder de straat in. 
Mooie herinneringen liggen daar. Waar de kinderen altijd 
op jacht gingen naar een verdwaald (of niet zo verdwaald) 
suikerklontje, en waar het steevast veel te druk was (goed 
teken!). Waar we kerstdiners hielden voor mensen die 
anders alleen zouden zijn met Kerst, en zo nog tal van andere 
activiteiten. Gek om te bedenken dat dat alweer zo lang 
geleden is. 

Soms kun je verlangen naar iets dat geweest is, bijvoorbeeld 
omdat het leven makkelijker was. In dit geval voor mij zeker, 
want ook al is het niet altijd makkelijk om kind te zijn: als je 
volwassen bent, komen er toch een stuk meer zorgen op je 
af. Als kind is de wereld een stuk overzichtelijker. Het geloof 
is ook een stuk overzichtelijker, want: Jezus woont in je hart 
en dus ben je nooit alleen. Terug naar de Bron kan zo ook 
verwijzen naar ‘terug naar je kinderlijke geloof’. Zonder al die 
moeilijke vraagstukken, alleen je blik op de Bron zelf.

Ik wens u een hele fijne zomer!

Elsje van Ommen-Murris

  
 VONK
 Hoofdredactie:  H. Zijlstra
 Eindredactie:  E.M. van Ommen-Murris
 Redactie:   A. Brussel
 Vormgeving:  E.M. van Ommen-Murris 
 Druk:    Reprohouse Online 

Redactioneel
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Themastuk

Pastor Harry Zijlstra

Terug naar de Bron

Ken je het woord ‘herbronnen’? 
Het heeft de betekenis van helemaal tot jezelf komen. 
Tot rust komen en weer even kunnen nadenken over 
wie je bent en wat je wil. Het is een woord dat gebruikt 
wordt voor vakanties en voor spirituele retraites (al dan niet christelijk). 
Veel mensen hebben met enige regelmaat het gevoel dat ze geleefd worden. 
We moeten zoveel. Werk, gezin, sociale verplichtingen, administratie, 
huishouden, fit blijven. Het lijstje lijkt eindeloos en je tijd is beperkt. 
Herbronnen is een welkom idee: Even de boel de boel laten. Nieuwe energie 
en inspiratie ontvangen!

In de praktijk hoor ik van veel mensen dat ze binnen 3 dagen na een fijne 
vakantie alweer in hun oude ritme zitten en de vakantie al weer bijna 
vergeten is! Daarom denk ik dat we als volgeling van Jezus niet alleen maar 
moeten herbronnen. Hoe goed dat ook is voor je welzijn. 
De sleutel voor het vinden van je weg in de jungle van taken, plichten en 
verlangens ligt buiten onszelf. We moeten niet (alleen) tot onszelf komen. 
Maar we moeten bij de Bron komen!
Jezus spreekt met de Samaritaanse vrouw bij de put bij Sichar. Hij kent haar 
strijd in het leven. Geloof in Jezus is als een bron waar altijd genoeg is. De 
Heilige Geest vervult ons waar geen ander aards ideaal het verlangen van 
ons hart kan vervullen. 

“Jezus antwoordde en zei tegen haar: Als u de gave van God kende, en wist 
Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben 
gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben.” 
Johannes 4:10
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Themastuk (vervolg)

Jezus is de Bron! De 17e-eeuwse filosoof en wis- en natuurkundige Blaise 
Pascal zei: “ieder mens heeft een God-vormig gat in zijn hart.” Daarmee 
gaf hij aan dat de mens is geboren met een verlangen naar God. En dat 
verlangen kan dus alleen door Jezus worden vervuld.
Ons verlangen naar God kan niet worden gevuld met het afstrepen van 
lijstjes en het doen van ‘goede’ dingen. Vervulling vinden we alleen bij 
de Bron, bij Jezus zelf.
Hoe fijn is het dat Jezus zegt dat we niet hoeven te reizen om bij 
die Bron te komen! Het gaat erom dat we Jezus aanbidden met een 
waarachtig hart en met overgave: Geest en waarheid.
Terug naar de Bron betekent: Zoek eerst het Koninkrijk van God. 
En terwijl we het Koninkrijk zoeken en Jezus aanbidden in onze 
binnenkamer, in onze dagelijkse bezigheden, in onze relaties en ons 
werk. Tijdens al deze dingen kan het zomaar gebeuren dat er iets van je 
to-do-lijstje verdwijnt. Omdat het niet belangrijk blijkt te zijn voor God, 
of voor jouw identiteit. Verfrissend!

“Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze 
dingen zullen u erbij gegeven worden.” 
Mattheüs 6:33

Gezegende zomer toegewenst!

Pastor Harry Zijlstra



5

Zending: Suriname

Stichting Weid mijn Lammeren

Dankzij de gebeden en giften kon Stichting Weid mijn Lammeren 
een truck vullen met voedselpakketten en kinderwerkmateriaal voor 
het dorp Galibi. Dit dorp ligt in het binnenland. Ze hadden diverse 
vervoersmiddelen nodig om daar te komen. Het was vier jaar geleden 
dat ze er voor het laatst waren. De voorganger heette hen van harte 
welkom. In het dorp zijn twee toverdokters en er is veel bijgeloof en 
angst. Naast de basisschool is er voor de dorpskinderen niet veel te doen. 
Tieners experimenteren met alcohol, drugs en vrije seks. Het kinderwerk 
was door het overlijden van verschillende medewerkers gestopt. Maar 
na een aantal ontmoetingen willen drie zusters hier weer mee starten.  
In Suriname zijn de mannen in de kerken in de minderheid. Bij het 
kinderwerk is het helemaal schaars. Tot grote blijdschap is er nu een 
truckmedewerker bijgekomen die hen kan helpen. 

Ook in Suriname zijn in de 
supermarkt flinke prijsstijgingen. 
Het maakt alles best lastig. Maar 
samen met de kinderen en de 
mama’s in het Hadassa-project 
vertrouwen ze volkomen op de 
hulp en voorziening van de Heer!

Veel dank voor uw gebeden!
Gloria
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Een ‘fonkeltje’    

En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: 
Zie, Ik maak alle dingen nieuw. 
Openbaring 21:5

Geliefde Hemelburgers,
Het overkwam mij een poosje geleden: mijn hart ging haperen, letterlijk! En 
niet een beetje, maar de hele dag door, niet een hart dat een keer overslaat. 
Het is eng en bedreigend. Het beste woord dat ik bedenken kan om het te 
beschrijven is ‘kortsluiting’. Ik kon niet blijven zitten, en probeerde het weg 
te zuchten, om weer het juiste ritme te krijgen. Ik werd er nerveus van. Ik 
herinner mij dit ‘haperen’ van mijn hart uit vroeger tijd. Door spanning, 
door onzekerheid, door strijd, door een moeilijke situatie, door een gevoel 
van onveiligheid. Een haperend hart, een psychosomatisch gevolg van vooral 
psychische klachten. En nu was ik opnieuw van slag, want een hart dat 
hapert, waarom dan? Een onveilig gevoel zou meteen de oorzaak kunnen 
aanduiden. Ik zie regelmatig het wereldgebeuren op het nieuws. De afgelopen 
jaren hebben we te maken gekregen met allerlei vormen van nieuws. Het 
was voortdurend slecht nieuws, een wereld van God los, oorlogen, politiek, 
klimaat, corona, complottheorieën, opstanden, demonstraties, aanslagen, 
onbetrouwbaarheid en falen van hooggeplaatsten en via de media bekende 
mensen. Moreel verval alom, en nog zoveel meer. Maar dan keek ik er toch 
van af, richting Israël. Een blik vol verwachting naar jouw en mijn Toekomst. 
Want daar gaat het uiteindelijk gebeuren. 
Hebreeën 6:13: Want toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer Hij, 
omdat Hij bij niemand hoger kon zweren, bij Zichzelf.
Hebreeën 6:17: Daarom heeft God, toen Hij des te nadrukkelijker aan de 
erfgenamen der belofte ‘het onveranderlijke van zijn raad’ wilde doen blijken, 
Zich onder ede verbonden. 
Heel veel christenen, ook ik, zijn enthousiast hierover en de meesten van ons 
kijken allemaal die kant op! Israël en Jeruzalem!  Maar als ik het nieuws uit 
Israël volg, is het ook dáár overwegend slecht nieuws. Niet anders dan in de 
rest van de wereld. Ook moreel verval, ook corruptie, een abortuswetgeving 
die behoort tot de meest vergaande ter wereld. Meisjes krijgen tijdens hun tijd 
in het leger twee abortussen volledig vergoed. Tel-Aviv is berucht en beroemd 
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vanwege zijn ongebondenheid. Op een ochtend besloot ik de Heer raad te 
vragen voor mijn haperend hart, en ik nam er de tijd voor. Ik zocht naar een 
antwoord, en ik las in Galaten 4:25-26 dit: het tegenwoordige Jeruzalem is 
met zijn kinderen in slavernij. 
Dit overdenkend, en ziende op de huidige situatie, kon ik dit alleen maar 
beamen. De tekst gaat verder, Maar het hemelse Jeruzalem is vrij, en dat is 
onze moeder! 
Het was als het ware dat de Heer zei: dáár moet jij zijn, hogerop dus. Zegt 
Jezus niet terecht: “Gij zijt van beneden, IK BEN VAN BOVEN” Joh. 8:23. 
Mijn hart haperde niet meer, op slag had ik weer een sterke rustige hartslag. 
Zó dus! Van beneden bereikt ons het nieuws, vlak voor je ogen zie je al het 
slechte, zó horizontaal, kun je het zien, en beluisteren. Bedenk de dingen die 
boven zijn, zegt Paulus, niet die op de aarde zijn. Was hij het zelf niet, die 
werd weggevoerd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord 
heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken (2 Kor. 12:4). Want 
gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God (Kol. 3:2-3). 
Ik denk ook aan Abraham: want hij verwachtte de stad met fundamenten, 
waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Zij ( de Aartsvaders) hebben 
beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde (Hebr. 11:10,16).
Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels, vaderland. Daarom 
schaamt God Zich voor hen niet hun God te heten, want Hij had hun een 
stad bereid. Paulus is weer véél aan het woord: Hij zegt: wíj zijn burgers van 
een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser 
verwachten (Fil. 3:20).
Een gemeenschap van Hemelburgers. Vanaf de dag van mijn bekering is 
dit altijd mijn verlangen geweest, om samen over de preek en het Woord te 
spreken, en zo geestelijk met elkaar verbonden te blijven, samen en toch één. 
Ik mis het als dát niet de grootste behoefte zou zijn vandaag. Er is geen ander 
vat waaruit ik zou willen tappen. Je ziet om je heen wat de Bijbel voorzegt 
heeft: Want het uiterlijk van deze wereld is bezig te verdwijnen (1 Kor. 7:31). 
Daar tegenover staat deze belofte: Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand 
in de zin komen. Jes.65:17  Hoe héérlijk is dat! 
 

Hartelijke groet, Tineke Genger
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Gedachten rondom Israëls 75ste verjaardag  

Israël is een mozaïek, geen smeltkroes
door Jan Barendse sr.

Samen met duizenden Israëli’s liep ik op de dag van de Dodenherdenking 
(Jom HaZikaron)) naar de immens grote begraafplaats op Mount 
Herzl. Van Petra van de Zande, onze gastvrouw, kreeg ik een speldje 
opgespeld in de vorm van bloemetje dat ‘Dam HaMakkabim heet 
(Bloed van de Makkabeeërs).    
Gedenken is in Israël een sterk onderdeel voor de nationale identiteit. Op iedere 
(Bijbelse) feestdag gaat het om gedenken. Gedenken hoe het één volk werd toen 
het uittrok uit de slavernij van Egypte, gedenken hoe het volk eeuwenlang werd 
vervolgd en veracht in de diaspora, gedenken aan de onzegbare verschrikkingen 
van 6 miljoen vermoorde Joden tijdens de Shoah. En dan op Jom HaZikaron al die 
duizenden jonge levens van meestal jonge mannen en vrouwen, die vielen tijdens 
de strijd om het bestaan van Israël in de vele oorlogen sinds de onafhankelijkheid 
in 1948. 
Op deze dag géén demonstraties, géén verdeeldheid. Joodse Israëli’s in al hun 
verscheidenheid stonden arm in arm bij de onder een zee van bloemen bedolven 
graven van hun gevallen familieleden. Overal soldaten in de uniformen van de 
diverse eenheden. De lucht zinderde van emoties en de stemmen. Dan klonk het 
bijna angstaanjagende gehuil van de sirenes. Iedereen stond strak stil voor zich uit 
kijkend, starend naar de graven of de blik naar boven. Ik zag veel biddende mensen. 

Wat is het dat dit volk verbindt? 
Natan Sharansky, de beroemde voormalige mensenrechtenactivist uit Donetsk in 
Oost-Oekraïne, wiskundige en filosoof, zei het zo: ‘Iedereen hier wil ‘tikoen olam’ 
(het herstel van de wereld). Als je dat niet wil, ben je niet Joods’. 
Voordat ik mij opmaakte om naar Mount Herzl voor de Dodenherdenking te gaan, 
las ik het indrukwekkende interview met hem in de bijlage van de Jerusalem Post ter 
gelegenheid van het 75-jarige bestaan van Israël. Ik citeer: 
‘Het bestaan van Israël en, in zekere zin, het bestaan van het Joodse volk is de beste 
demonstratie van het belang van deze twee basisverlangens van mensen - vrij zijn 
en erbij horen - en laat zien hoe ze elkaar kunnen versterken. Het Joodse volk kreeg 
zijn identiteit en zijn vrijheid tegelijkertijd, toen het Egypte verliet. In Exodus was 
de eerste keer dat ze genoemd worden als volk, met een heel duidelijke identiteit als 
natie, toen ze Egypte verlieten. Het was Farao die hen voor het eerst "Am" (een volk) 
noemde, en ze kregen ook vrijheid en een duidelijke identiteit bij de berg Sinaï.’
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‘En waar vochten wij duizend jaar lang voor? Voor ons recht om vrij te leven in 
overeenstemming met onze identiteit. En toen werd Israël opgericht. Het kon niet 
worden opgericht als een niet-Joodse staat en het zou er nooit in geslaagd zijn 
alle Joden te verzamelen als het niet om zijn vrijheid ging. En ik geloof dat al onze 
interne gevechten draaien om de vraag hoe we een evenwicht kunnen bewaren tussen 
onze vrijheid en onze identiteit. Als je naar deze huidige periode kijkt, lijkt het heel 
problematisch; maar als je kijkt vanuit het perspectief van iemand van 75 jaar geleden 
of 2000 jaar geleden, hebben we alle reden om optimistisch te zijn’.
‘Er is geen enkele andere natie of staat die de kracht van deze band belichaamt. En 
als je naar de geschiedenis kijkt en ons vergelijkt met Israël 50 jaar geleden, dan 
hebben we veel meer vrijheid en veel meer identiteit. We hebben veel meer een Joodse 
en democratische staat, dus die kant gaan we op. Helaas zijn er tegenwoordig zoveel 
ruzies tussen degenen die zeggen dat we vanwege onze identiteit en het belang van 
de Joodse staat de beginselen van de democratie moeten ondermijnen en omgekeerd. 
Dat is slechts een illusie. Onze geschiedenis en onze triomfen zijn het beste bewijs hoe 
belangrijk het is dat deze twee dingen samengaan’.

‘Iedereen wil ‘tikoen olam’ (Joods begrip voor het herstel van de wereld). Als je geen 
tikoen olam wilt, ben je waarschijnlijk niet Joods. Maar als mensen gewoon een 
herstel van de wereld willen zonder enige identiteit, en je bent machteloos en je leven 
is decadent, dan leef je heel oppervlakkig. Kijk eens hoe al die kinderen - van wie de 
bar mitswa de laatste keer was dat ze een band hadden met hun Joods zijn - plotseling 
ontdekken dat het cool en zelfs interessant is om binnen de geschiedenis te leven. Het 
maakt hun strijd voor de wereld heel anders. Opeens hebben ze energie, betekenis en 
begrip. In deze tijd is er geen betere manier om Joden snel een korte injectie te geven 
van het belang en de betekenis van het ontdekken van hun Joodse identiteit dan door 
naar Israël te komen’.

Wat baart Sharansky zorgen?
‘Wat mij zorgen baart is dat we steeds minder met elkaar beginnen te praten. Er zijn 
een paar factoren achter dit verschijnsel. Allereerst was er het postmodernisme, dat 
duidelijk maakte dat er geen absoluut, geen moraal was, en dus was het verenigen 
van een natie rond een of andere absolute waarheid zeer problematisch - sommige 
mensen ontkennen hun identiteit. En dus was een tegenhanger daarvan de opkomst 
van het populisme en populistische partijen, die beweren 'Wij hebben gelijk en zij 
hebben ongelijk.'’
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Gedachten rondom Israëls 75ste verjaardag (vervolg)
Israël is geen smeltkroes, maar een mozaïek
‘Herzl (de geestelijke vader van de Joodse staat - J.B.) had gelijk toen hij sprak over het 
belang een mozaïek, wat betekent dat we allemaal verschillend zijn, maar samen een 
natie kunnen vormen. Daarom kan hier, wanneer verschillende delen van het mozaïek 
niet meer met elkaar praten, het proces van ontmanteling versnellen. Daarom moeten 
we samen beslissingen maken. We kunnen ons geen echte smeltkroes veroorloven 
en we moeten een mozaïek zijn. Daarom ben ik natuurlijk bezorgd over de situatie 
van vandaag. Iemand postte op sociale media dat ofwel de juridische hervormingen 
van de regering zullen volledig worden uitgevoerd - wat ik niet hoop - ofwel de 
hervormingen zullen volledig worden afgewezen - wat ik ook niet hoop – dat beide 
problemen veel minder belangrijk zijn dan het échte probleem dat we niet met elkaar 
praten en niet weten hoe we een compromis met elkaar moeten vinden.’

Hoop voor Israëli’s toekomst
Sharansky zegt verder: ‘Israëli's zijn zeer optimistische mensen, en dat optimisme 
komt niet uit het niets. Ik geloof dat de basis van dit optimisme is dat de mensen hier 
drie basisverlangens hebben: iets groters zijn dan jezelf, leven met je identiteit, en 
leven in vrijheid.
‘Ik heb veel kritiek op de manier waarop ze (de huidige regering J.B.) deze 
hervormingen doorvoeren, maar mensen gaan te ver als ze Israël een dictatuur 
noemen en ons te vergelijken met Turkije of Rusland of zelfs de nazi's, door dingen te 
zeggen als 'Hitler kwam ook op een democratische manier en kijk wat hij deed en nu 
proberen ze het in Israël te doen.'
‘De strijd is legitiem, maar Israël op deze manier de-legitimeren is vreselijk. Daarom 
zeg ik dat als de hervormingen volledig worden uitgevoerd, er een paar punten zijn 
die gevaarlijk zijn; en als de hervormingen helemaal niet worden uitgevoerd, is dat 
ook gevaarlijk. Rechters kiezen is problematisch. Maar bij al deze gevaren is het 
grootste gevaar dat we niet meer met elkaar spreken. Dat is wat ons unieke succes in 
onze economie en ons unieke succes in de verdediging van onszelf ondermijnt’, aldus 
Natan Sharansky.

Mijn vertrouwen in Israëls toekomst
Staande op de erebegraafplaats op Mount Herzl, ingeklemd tussen duizenden 
treurende Israëli’s, keek ik tijdens de dodenherdenking naar boven en zag die ene 
straaljager vlak over ons scheren en ik dacht aan wat Jeremia 31 zegt over Gods 
beloften over dit land en volk:
1 Dan zal Ik voor elke stam van Israël een God zijn, dan is Israël mijn volk – spreekt 
de HEER. 
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2  Dit zegt de HEER: Het volk dat aan vernietiging ontkomen was ervoer in de 
woestijn mijn goedheid; Ik ging Israël voor en gaf het rust. 
3  – Van ver is de HEER naar mij toegekomen. – Ik heb je altijd liefgehad, mijn liefde 
zal je altijd vergezellen. 
4 Ik breng je weer tot bloei. Je zult weer dansen en lachen en de tamboerijnen laten 
klinken. 
5  Op Samaria’s bergen zul je wijngaarden planten, en mogen eten van de eerste 
vruchten. 
6 De dag breekt aan dat in Efraïm de wachters op de bergen roepen: “Kom, laten we 
op weg gaan naar de Sion, naar de HEER, onze God!”                                                           
7 Dit zegt de HEER: Juich van vreugde over Jakob, jubel aan het hoofd van alle volken, 
roep het uit, zing een lofzang: “De HEER heeft zijn volk gered, en wat er van Israël 
nog overbleef bevrijd.” 
8 Ik laat hen uit het noorden terugkeren en breng hen samen van de einden der 
aarde. Ook blinden en lammen komen mee, ook zwangere vrouwen, en vrouwen in 
barensnood. In dichte drommen keren ze terug. 
9  Zij komen terug in tranen, ze heffen smeekbeden aan, en Ik zal hen leiden. Ik breng 
hen naar stromende beken en voer hen over geëffende wegen; daar kunnen zij niet 
struikelen. Want Ik ben voor Israël een vader, en Efraïm is mijn eerstgeboren zoon. 
10  Volken, luister naar de woorden van de HEER, vertel het verder op de verste 
eilanden: Hij die Israël verstrooid heeft, zal het samenbrengen en het hoeden, zoals 
een herder zijn kudde. 
11 Want de HEER verlost het volk van Jakob, Hij bevrijdt hen uit de hand die sterker 
was dan zij. 
12 Zij komen juichend naar de Sion, stralend van vreugde om de gaven van de HEER: 
graan, wijn en olie, geiten, schapen en runderen. Zij gedijen als een waterrijke hof, 
nooit meer zal het hun aan iets ontbreken. 
13  Meisjes dansen vrolijk in het rond, jongens en grijsaards dansen mee. Hun 
rouw verander Ik in vreugde, Ik troost hen, hun verdriet vergeten zij.

De volgende dag was er een feestelijk gedruis in de stad. Prachtige formaties van 
straaljagers scheerden over Jeruzalem. De parken waren (over)vol met barbecueënde 
families. En op de pleinen en de straten zagen wij meisjes die vrolijk in het rond 
dansten, en jongens en grijsaards dansten mee. Omdat hun rouw in vreugde was 
veranderd. De God van Israël had hen getroost en ze konden hun verdriet weer voor 
even vergeten (zie Jeremia 31:13)
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Verslag van het Alpha-weekend

Op 21 en 22 april hadden we als afsluiting van de Alphacursus een 
gezamenlijk weekend in Heiloo, onder leiding van Ruud, Hermione en 
Harry. Ondanks allerlei verstoringen (files, autopech en onvoorziene uitval 
van onze geen-vis-etende Urker Elloise) ging het dan toch echt beginnen. 
In de prachtige omgeving van het klooster was het niet moeilijk om in de 
juiste stemming te komen. De combinatie van een spirituele sfeer, mooie 
natuur, goed gezelschap en lekker eten en drinken zorgde hier vanzelf 
voor. Het interessante aan de deelnemersgroep was de variatie in (geloofs)
leeftijd, achtergrond en interesses. De Heer had een bonte verzameling 
mensen samengebracht, zoals alleen de Heilige Geest dat kan regelen. Al 
snel ontstonden er goede gesprekken tussen de deelnemers en een sfeer van 
veiligheid en acceptatie. 

Centraal stond dit weekend “de Heilige Geest”. Voor veel niet-christenen, 
maar ook voor christenen, is dit vaak de grote onbekende in de drie-eenheid. 
Want wie of wat is de Heilige Geest? Is het een vage kracht of een persoon? 
Wat is zijn positie in de drie-eenheid? Alle lessen die we kregen, hielden zich 
bezig met deze vragen. Wat mij elke keer weer verbaast, is hoe God werkt als 
we er maar voor openstaan. 

In onze samenleving worden wij zo “Grieks” 
opgevoed, waarin we alles in regels en 
logica willen samenvatten. Als je Jezus nog 
niet kent, volg je een Alphacursus. Ga je 
trouwen, dan volg je de Marriagecourse, 
ben je 6 jaar dan ga je naar de kinderclub 
tussen 4 en 8 jaar oud. Deze regels hebben 
wij nodig om grip op de tijd en structuur 
in ons denken vast te houden. In de Bijbel 
staat het Hebreeuwse denken veel meer 
centraal. Het leven in de volheid van God. 
De seizoenen van God kunnen tegen het 
seizoen in onze agenda, kalenderleeftijden 
en onze structuren ingaan. Durven wij dan 
nog blind te geloven en onze agenda en 
structuren weg te gooien?
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God spreekt tot ieder van ons persoonlijk. Soms kun je uit een hele preek 
slechts één zin halen die precies voor jou is, maar waar je de hele dag over 
nadenkt. Hoor je dezelfde preek een jaar later, dan kan het zijn dat je er iets 
heel anders uit haalt. De afgelopen weken liep ik wat te worstelen met het 
thema “wonderen en tekenen”. In mijn ogen was het soms wat erg rustig en 
zou ik wat meer willen ervaren van God. Eerlijk gezegd liep ik daar soms wat 
over te mopperen (waar ik terecht door iemand op werd aangesproken). In 
het Alphaweekend sprak God hierover tegen mij in de vorm van een beeld 
dat Harry uitsprak. Harry benoemde de kerk in Gouda, die verlicht werd 
door twee grote schijnwerpers. De kerk stond symbool voor Jezus en de 
schijnwerpers voor de Heilige Geest. Als de schijnwerpers aanstonden, zag 
iedereen hoe mooi de kerk was. De schijnwerpers waren dus bedoeld om 
iedereen naar de kerk te laten kijken. Opeens besefte ik hierdoor waar mijn 
denkfout zat. Op het moment dat het om de schijnwerpers gaat draaien en 
de liefde voor Jezus ontbreekt, oftewel de wonderen en tekenen op zichzelf 
belangrijker gaan worden dan de liefde voor Jezus, gaat het fundament 
scheefgroeien. Dank U Heer voor dit inzicht!

Aan het eind van het weekend werd ons gevraagd of er mensen waren 
die hun leven aan Jezus wilden geven. Ook werd er een profetie over ons 
uitgesproken en werd er gebeden voor vervulling met de Geest. Iedereen 
werd diep aangeraakt tijdens het gebed en de gesproken woorden. Persoonlijk 
hoogtepunt was dat mijn man zijn leven aan Jezus gaf dit weekend en mij ’s 
avonds vertelde hoe “anders” en “licht” hij zich voelde. Dit had ik helemaal 
niet aan zien komen. Wat een prachtige afsluiting van een prachtig weekend!

Ruud, Hermione en Harry bedankt voor al jullie inspanningen! God zegent 
jullie!

Groeten!
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Romy’s column

Opfrisdate
Als u denkt aan uw eerste liefde, dan hoop ik dat u terugdenkt met blijde 
gevoelens. Misschien gaan uw gedachten meteen terug naar een spannend 
afspraakje, of een eerste zoen. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat u toen 
voor een tijd enorm enthousiast bent geweest over een persoon. Misschien is die 
eerste liefde ooit opgebloeid in uw grote liefde en bent u getrouwd, misschien 
heeft u uw eerste liefde ondertussen een aantal keer ingeruild, of misschien 
waren uw eerste liefdes niet zo leuk en komt er weer een nieuwe liefde in de 
toekomst. Wat de situatie ook is, u herkent het vast ook wel dat na een tijdje 
het enthousiasme voor een persoon daalt en u meer uw best moet doen om 
enthousiast te blijven. Dit kan af en toe met een leuk etentje, bloemetje of 
activiteit worden verholpen, maar u zult uw best moeten blijven doen om de 
relatie te onderhouden. 

Als u denkt aan de keer dat u bekeerd en gedoopt bent, dan hoop ik dat u terug 
denkt aan blije gevoelens. Net als met menselijke relaties kan het gebeuren 
dat uw relatie met God in een sleur terecht is gekomen. Bent u nog steeds zo 
enthousiast over uw relatie met God als eerst? Of heeft deze een opfrisdate 
nodig? In de vorm van een etentje of bloemetje is het misschien wat lastiger, 
maar hieronder zijn wat tips: 
1. Probeer een kring uit om getuigenissen van anderen te horen. 
2. Lees eens samen met iemand een bepaald boek uit de Bijbel en
  bespreek deze.
3. Probeer eens een christelijke podcast op YouTube of Spotify.
4. Vraag God u te helpen weer enthousiast te worden voor Hem. 
5. Bedenk de laatste keer dat u enthousiast was over Hem en waardoor 
 dat kwam. Bedank Hem daarvoor en probeer dat gevoel terug te halen. 

Ik wil over u uitspreken dat u net zo vervuld wordt van God als toen u net tot 
geloof kwam, net gedoopt was of net nadat u een heel gericht woord van Hem 
kreeg. Zodat uw nieuwe ervaring met Hem u weer nieuwe kracht geeft en het 
weer zal voelen als uw eerste liefde met Hem. 

Romy
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Contactgegevens

Adres

‘Keerpunt’

Arent Janszoon Ernststraat 302-304

1082 LT Amsterdam

Receptie telefonisch bereikbaar:

dinsdag en vrijdag van 10.00 - 12.00 uur

Tel: 020-6446999

receptie@pinkstergemeente-amsterdam.nl

Vonk   vonk@pinkstergemeente-amsterdam.nl 
Website  www.pinkstergemeente-amsterdam.nl

Financiën   BIC: RABONL2U / IBAN: NL49 RABO 0343 1739 21
   Pinkstergemeente Amsterdam
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Preekrooster

Preekrooster en agenda onder voorbehoud. Voor actuele info zie weekbericht en website.

Juli
02-07   Ab Meerbeek   
09-07   Carolyn Ros   
16-07   Robin van der Maaten   
23-07   Harry Zijlstra   
30-07   Harry Zijlstra   

Augustus
06-08   Christian Tan   
13-08   Harry Zijlstra   
20-08   Arie-Jan Mulder   
27-08   Harry Zijlstra   
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ACTIVITEITEN JULI EN AUGUSTUS

Evangelisatie:             Iedere week wordt er bij station Zuid 
   geëvangeliseerd. Dit gebeurt op afspraak. 
   Contactpersoon: Bart Boerman. 
   Voor meer informatie: 
   secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl
   Tot en met eind september wordt er elke  
   woensdagochtend om 11.00 uur geëvangeliseerd bij  
   Keerpunt. 
   
   
Gebedsgroepen: 
Ochtendgebedsgroep: Elke woensdag om 11.00 uur  
Gebedsgroep:  Elke woensdag om 20.00 uur 
Vastendag:   28 juli en 23 augustus  

Senioren:   18 juli en 1, 15 augustus om 13.00 uur
   Inloop vanaf 12.30 uur      
  
         
Lighthouse Tieners:     Zondag 9, 23 juli en 6, 20 augustus 
   om 10.00 uur

Huiskringen:                 Variërende tijden, voor meer informatie:
   secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl

Voor actuele activiteiten: zie weekberichten.


