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De mensenzoon is
O gekomen om te zoeken

en te redden wat

o ° verloren was.
in de kribbe

Lucas 19:10
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Redactioneel Inhoudsopgave
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En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de Themastuk
minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider
voort die mijn volk Israél zal hoeden. (Mattelis 2:6, NBV21)
Oh, little town of Bethlehem Pagina 5-6
Looks like another silent night Open Doors
Above your deep and dreamless sleep
A giant star lights up the sky
And while you're lying in the dark

There shines an everlasting light Pagina 7-8
For the King has left His throne Romy's column
And is sleeping in a manger tonight

While you were sleeping
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(Casting Crowns - While you were sleeping) Hannah
Ik wens u in alle drukte richting de feestdagen de rust toe Pagina 10
van het kleine dorpje Betlehem, maar ook het ‘ik-kan-niet-
wachten-gevoel’ van onze verwachte Koning. Laten we zijn
als een kind dat juist niet kan slapen door het uitkijken naar
wat er morgen komen zal.
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Themastuk

God in de kribbe

Het kerstverhaal blijft een wonderlijk gebeuren. Velen
hebben het verhaal al tientallen keren gehoord. Binnen
en buiten de kerk wordt het verhaal op verschillende
manieren verteld. Maar het kind in een voerbak, dat Pastor Harry Zijlstra
is een bijzonder plaatje.

Alles wat er om de kribbe heen gebeurt is minstens net zo bijzonder. Jozef
en Maria, onderweg en de herberg die vol zat. De engelen die de herders
opschrikken en uitnodigen, en ook engelen die de wijzen waarschuwen. En
dan natuurlijk de ster van Bethlehem. Het signaal in het universum dat er
een bijzonder kind geboren is!

De reden waarom het verhaal van Kerst ons zo raakt, is omdat het zo dicht
bij ons menszijn komt. Bij het vertellen van het kerstverhaal kun je het stro
ruiken, je hoort het vee blaten en loeien. Alle rangen en standen komen in
het verhaal voor en toch blijft het kind verscholen voor zijn vijanden.

Jezus, een Joods jongetje dat lijkt op te gaan in het gewone leven, zal de
wereld veranderen.

Jezus, de Zoon van God komt om de wereld te redden.

Jezus, God zelf laat ons zien hoe Hij onder ons wil zijn.

Jezus, God zelf laat ons zien hoe we als mensen zijn afgedwaald van Gods
wegen.

Jezus, God zelf, de Goede Herder, brengt ons als verdwaalde schapen terug
bij Zijn kudde.

God kwam in het ‘gewone’ en dat doet Hij nog steeds. En als Hij zich
in de gewone dingen van ons leven laat zien, dan wordt het gewone
‘buitengewoon’.



Themastuk (vervolg)

God combineert de dingen die wij als mensen niet bij elkaar vinden passen.
God in een kribbe? De Joodse schriftgeleerden hadden er moeite mee om God
buiten de tempel, buiten de Bijbel, buiten hun theologie te ontmoeten.

Wij zijn gewend geraakt aan het beeld van de kribbe en kindje Jezus. Toch
zijn we nog vaak overtuigd dat God zich niet verbindt met het ‘gewone’. We
maken tempels, en bedenken vormen en plaatsen waar God meer aanwezig
kan zijn. We verwachten God niet in de fietsenstalling van het Centraal
Station, of bij de vuilnisbelt van gemeente Amsterdam.

Kerst maakt ons duidelijk dat we Hem overal mogen verwachten. Omdat
Jezus buitengewoon geinteresseerd is in gewone mensen op gewone plaatsen.

Ik hoop dat het beeld van de stal en de kribbe je, als dat nodig is, vrijmaakt van
de religieuze voorwaarden die je hebt bedacht om God te kunnen ontmoeten.

Hij wil gewoon overal zijn, dicht bij jou, en in jou. Hoe gewoontjes je jezelf
ook vindt.

Zegengroet,
Pastor Harry Zijlstra

Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat
verloren is. Lukas 19:10




Open Doors

Volharding

In de Vonk van mei/juni heb ik een aantal belangrijke
lessen geciteerd met het kopje “Geloof” uit het boekje “12
ontdekkingen van de vervolgde kerk”, uitgegeven door
Open Doors. De getuigenissen kwamen uit China. Ook in
deze Vonk wil ik een aantal indrukwekkende verhalen uit
China weergeven. Om even ons geheugen op te frissen, wat data over het China
onder leiding van Mao Zedong en sinds 2012 onder leiding van Xi Jinping.

Mao leidde het land van 1949 tot en met 1976 op totalitaire wijze, met geweld
en terreur als middelen om zijn politieke doelen te verwezenlijken. Door Mao
geleide politieke campagnes, zoals de Grote Sprong Voorwaarts en de Culturele
Revolutie, worden gezien als oorzaak van naar schatting 40 tot 70 miljoen
doden. Er is geen enkele andere persoon in de geschiedenis die zoveel mensen
heeft laten vermoorden in eigen land dan Zedong. Sinds 2012 is Xi Jinping aan de
macht in China. China heeft zo'n 1.4 miljard inwoners - het tweede grootste land
in de wereld na India. Hij heeft sinds die tijd een totalitair systeem ontwikkeld
met behulp van o.a. gezichtsherkenning d.m.v. camera’s die werkelijk overal
aanwezig zijn, en ook met een sociale kredietkaart. Er bestaat 1 enkele partij,
namelijk de communistische partij, met ruim 79 miljoen aanhangers. Maar
vermoedelijk zijn er meer christenen dan communisten in China. Schatting rond
de 96+ miljoen, maar helaas neemt de vervolging hier steeds meer toe.

N.B. China wordt ook wel het rolmodel genoemd voor aanhangers van totalitaire
systemen.

Ron Boyd-MacMillan, een medewerker van Open Doors, die vele jaren in China
werkte, geeft het volgende verslag van een ontmoeting die hij had met enkele
kerkleiders, genaamd Cheng, Bao en Nicodemus:

De deur werd geopend en voor mij stonden drie bejaarde Chinese mannen in
donkere pakken, met elk een glas wijn in de hand. ‘We brengen een dronk uit
ter gedachtenis aan de man die meer heeft gedaan dan wie ook voor de grootste
christelijke opwekking ooit in ons geliefde China!’

‘Op Mao Zedong!’ zeiden Bao, Cheng en Nicodemus in koor. ‘Ik begrijp het niet,
zei ik. ‘Mao was toch een monster?’



‘Ook monsters passen in Gods plan; zei Bao. Hij vervolgde: ‘De Chinezen waren
nooit erg religieus. Wij hebben een oppervlakkige volksgodsdienst. Wij hebben
een besef van een opperwezen, maar hij is onkenbaar. Mao zei dat wij de hemel
op aarde gingen vestigen en dat dit met behulp van de waarheid zou gebeuren en
door geloof - in elkaar. Hij gaf de mensen o.a. het Rode Boekje, liederen en leerde
het Chinese volk een god te aanbidden!’

Na een lange stilte vroeg ik: ‘En hoe leidt dit alles tot de grootste opwekking ooit?’
‘Nou, Mao stierf in 1976. Maar goden behoren niet te sterven. De overheid stond
toe dat de mensen weer gingen reizen en zo hoorden ze van de weinig overgebleven
evangelisten het Evangelie van de Here Jezus. De mensen reageerden: “Dit is onze
God op Wie we van Mao moesten wachten.” Hierdoor kwam er een opwekking
van immense omvang onder de Chinese plattelandsbevolking.’

‘Wat u dus viert, is de ironische situatie dat Mao, die dacht de grootste
kerkvernietiger te zijn, eigenlijk het voorwerk deed voor evangelisatie op een
ongekende schaal’

‘Maar we moesten wel door een hel.’ zei Bao op ernstige toon.

Cheng vertelde dat er tegenover elk getuigenis van bevrijding, duizend
getuigenissen van volharding staan. Dat is het ware verhaal over de God die ons
er doorheen helpt.

“Te veel westerlingen willen uitsluitend horen van verlossing, terwijl ze iets over
volharding zouden moeten leren!’

Wanneer wij over volharding spreken kunnen wij ons meteen al een aantal
vragen stellen:

a. Wat maakt het voor ons moeilijk om te volharden?

b. Kennen wij iemand in onze kerk die het moeilijk heeft om te blijven geloven?
Hoe kunnen wij deze persoon helpen om te volharden in het geloof?

c. Kent u iemand die het niet volhield en nu niet meer gelooft? Wat is er gebeurd?
d. Herkennen wij dat wij het risico lopen om te verzwakken in het geloof? Wat
kan ons daarbij helpen?

Adith Slabbekoorn



Romy’s column

25-12-00, maar

dit is niet zeker.
Eigenlijk maakt
het meer uit DAT
hij is geboren en
niet WANNEER.

T —
)

o
R i

Altijd op Licht genoeg Groot genoeg

tijd. voor een
kribbe.

. Jozef & Maria & God ,

Trotse ouders:

e

om de
mensheid te
redden.

Ry

N

i




€. ¢
<

T~
=)

Mochten jullie langs willen komen, kijk dan even op het
verlanglijstje voor een kraamgeschenk:
Mirre
Wierrook
Goud
Je hart

‘Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een
zoon baren en hem de naam Immanuel geven'.
Jesasja 7:14
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Ik vraag me gt
wel eens af,
wordt het
niet eens
tijd om met
pensioen
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Eens kijken
wat de
Herder
daarop .
te zeggen .

heeft... I (3
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leven.

...daar heb je het all Prediker 3:1
Alles heeft zijn uur en tijd, ALLES in dit
. Dat voelde ik al een poosje.

Jammer, het is tijd om
¢, afscheid te nemen.
Ik zal jullie
missen...
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Contactgegevens PINKSTER  GEMEENTE

l»\-/AMSTERDAM

Adres

Gebouw Keerpunt

Arent Janszoon Ernststraat 302-304
1082 LT Amsterdam

Receptie telefonisch bereikbaar:
dinsdag en vrijdag van 9.30 - 13.00 uur
Tel: 020-6446999

receptie @ pinkstergemeente-amsterdam.nl



Preekrooster

November 03-12 Jan Barendse Jr.

05-11 Tomas Sagstrom 10-12 Harry Zijlstra

12-11 Harry Zijlstra 17-12 Kinderkerstfeest

19-11 Harry Zijlstra 24-12 Harry Zijlstra

26-11 Harry Zijlstra 25-12 Harry Zijlstra (10.00 uur)

31-12 Jan Barendse Sr.

December

Preekrooster en agenda onder voorbehoud. Voor actuele info zie weekbericht en website.

Eredienst iedere zondag om 10.00 uur

Het Heilig Avondmaal vieren wij op de eerste zondag van de maand. Op de
tweede zondag van de maand halen we de zendingscollecte op.
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ACTIVITEITEN NOVEMBER EN DECEMBER

Evangelisatie: Iedere week wordt er bij station Zuid
geévangeliseerd. Dit gebeurt op afspraak.
Contactpersoon: Bart Boerman.
Voor meer informatie:
secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl

Gebedsgroepen:

Ochtendgebedsgroep: Elke woensdag om 11.00 uur

Gebedsgroep: Elke woensdag om 20.00 uur

Vastendag: 22 november en 27 december

Senioren: 7,21 november en 5 december om 13.00 uur

Inloop vanaf 12.30 uur
Op 19 december seniorenkerstviering om 11.00
Inloop vanaf 10.30 uur

Lighthouse Tieners: Zondag 12, 26 november en 10, 24 december
om 10.00 uur

Levende Stenen: 14, 28 november en 12 december om 19.30 uur
Huiskringen: Variérende tijden, voor meer informatie:

secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl

Voor actuele activiteiten: zie weekberichten.



