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DankbaarDankbaar

 Halleluja! Halleluja!
Loof God in zijn heilige woning,Loof God in zijn heilige woning,
loof Hem in zijn machtig gewelf,loof Hem in zijn machtig gewelf,

loof Hem om zijn krachtige daden,loof Hem om zijn krachtige daden,
loof Hem om zijn oneindige loof Hem om zijn oneindige 

grootheid.grootheid.

Loof Hem met hoorngeschal,Loof Hem met hoorngeschal,
loof Hem met harp en lier,loof Hem met harp en lier,

loof Hem met dans en tamboerijn,loof Hem met dans en tamboerijn,
loof Hem met snaren en fluit.loof Hem met snaren en fluit.

Loof Hem met klinkende bekkens,Loof Hem met klinkende bekkens,
loof Hem met slaande cimbalen.loof Hem met slaande cimbalen.

Alles wat adem heeft, loof de HEER.Alles wat adem heeft, loof de HEER.

Halleluja!Halleluja!

Psalm 150Psalm 150
NBV21NBV21
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Valt het u ook op, dat waar december altijd maar als een 
paar dagen, januari juist als drie maanden voelt? Na alle 
festiviteiten waar altijd wat gebakken/gekookt/versierd/
gevierd/opgeruimd moet worden, hoeven we in januari 
ineens niet zoveel.

In dit licht vind ik het mooi om juist nu stil te staan bij 
dankbaarheid. Vaak doe je dit namelijk aan het eind van het 
jaar, maar waarom eigenlijk niet aan het begin? Dankbaar 
zijn voor het 'zijn'. Zonder al te weten wat er allemaal gaat 
komen dit jaar. En eerlijk is eerlijk, voor sommigen is dit 
makkelijker dan voor anderen. Het laat me beseffen dat 
gezond zijn, een dak boven je hoofd hebben en niet bang 
te zijn om uit te dragen wie je bent, echt dingen zijn om 
dankbaarheid voor te hebben. 
En om ook heel dankbaar te zijn voor onze kerk. Want wat 
staat deze Vonk vol met getuigenissen, fantastisch nieuws 
en prachtige foto's. Van dingen die we samen, jong en oud, 
konden doen vorig jaar. Laat dat ons gezamenlijk voornemen 
zijn voor komend jaar: herinneringen maken, en elkaar 
(binnen en buiten de kerk) bijstaan en vasthouden. 

Een hele dankbare januari gewenst!

Elsje van Ommen-Murris

  
 VONK
 Hoofdredactie:	  H. Zijlstra
 Eindredactie:	  E.M. van Ommen-Murris
 Redactie: 	  A. Brussel
 Vormgeving:	  E.M. van Ommen-Murris 
 Druk: 		   Reprohouse Online 

Redactioneel
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Themastuk

Pastor Harry Zijlstra

Dankbaar

We leven in bijzondere tijden. In de afgelopen 
dertig tot veertig jaar is er een nieuwe manier van 
leven ontstaan. We noemen het wel ‘secularisering’. 
Secularisering betekent dat je niet gebonden bent aan 
een godsdienstige overtuiging. Dit lijkt heel neutraal, maar dat is het niet. Het 
is een overtuiging, net zoals een geloofsovertuiging. 

Het idee van secularisering is dat ik als individu geheel mijn eigen leven 
vorm kan geven, en dat het niet uitmaakt òf en wàt ik geloof. Dit is heel 
bijzonder, omdat er nog nooit een tijd is geweest waarin mensen moeiteloos 
konden verklaren dat zij geen God nodig hebben. Termen als ‘een maakbare 
samenleving’ komen voort uit de overtuiging dat we als mens de dingen 
onder controle hebben. 
We leven dus in een bijzondere tijd. En dat heeft invloed op onze manier van 
denken. Zelfs als je christen bent. Ongewild sluipt die manier van leven en 
redeneren in onze samenleving ook in óns denken. Zo vinden we het niet 
fijn als een ander ons wil vertellen hoe we moeten leven, hoe verstandig de 
adviezen ook lijken. Onze reactie op goede suggesties zijn regelmatig in de 
trant van: ‘dat maak ik zelf wel uit’. 

Waarom staat het kopje ‘Dankbaar’ boven dit stukje? Omdat de gedachte dat 
we zelf ons pad kunnen uitstippelen een vijand is van dankbaar zijn.
We denken in deze tijd snel dat we zelf ons succes kunnen bewerken, dat we 
onze eigen identiteit kunnen vormgeven zoals wij dat goed vinden. En als 
christenen zijn we daar niet immuun voor. Zo kun je het oneens zijn met de 
prediking. Dan kun je altijd ergens anders een andere preek gaan luisteren die 
jou bevestigd in je mening, live of online. Ben je dan nog afhankelijk van God?
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Themastuk (vervolg)

Dankbaar zijn, ziet er anders uit. Het besef dat we afhankelijk zijn van God 
voor alles in het leven, verdwijnt door ons idee dat we toch maar hard hebben 
gewerkt voor ons succes. Maar de mogelijkheden die we krijgen, hebben we 
van God. De welvaart in dit deel van de wereld is iets om dankbaar voor te 
zijn. Het feit dat je gezond bent, of genezen, is een geschenk! Geloven is niet 
beperkt tot de juiste formule. Jezus wil dat we Hem volgen. Hij was volkomen 
afhankelijk van Zijn Hemelse Vader en Hij zei:

“De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want 
al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze.” 
Johannes 5:19

Bidden en danken beginnen bij het besef dat we volkomen afhankelijk zijn 
van God, van Jezus, van de Heilige Geest. Waar je niet voor hebt gebeden, daar 
ben je ook minder dankbaar voor. 
De apostel Paulus schrijft kort maar krachtig: 

“Verblijd u altijd.
Bid zonder ophouden.
Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.” 
1 Thessalonicenzen 5:16-18

Alles wat ik heb, dat heb ik van mijn Vader. Wat een geschenk. Dank U Heer!
Ik wens je een gezegend nieuw jaar vol van dankbaarheid!

Pastor Harry Zijlstra
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Iraakse kerken schrappen kerstviering 
Publicatiedatum: 7 december 2023

De Iraakse kerken hebben alle kerst- en nieuwjaarsvieringen geannuleerd. 
Dat doen zij uit respect voor de slachtoffers van de dodelijke brand bij 
een bruiloft in Qaraqosh en voor de slachtoffers in het Heilige Land, bij 
de strijd tussen Israël en Hamas.  

De vieringen zullen beperkt blijven tot gebeden en kerkelijke rituelen, aldus 
Iraakse kerkleiders die bijeen waren in Erbil (Noord-Irak). Alle andere 
plechtigheden zijn afgeblazen. Tijdens de bijeenkomst werd een minuut stilte 
in acht genomen voor christelijke slachtoffers in het Midden-Oosten. Bij een 
rampzalige brand in een trouwzaal in Qaraqosh kwamen op 26 september 
133 christenen om het leven en raakten veel bruiloftsgasten gewond.    

De voorgangers maken zich 
zorgen over het voortbestaan 
van de kerk in Irak. In een 
verklaring van 28 november 
zeggen ze te vrezen dat de 
overheid de bescherming van 
de rechten van christenen niet 
serieus neemt. “Christenen 
zijn geen minderheid in 
hun thuisland, noch een 
gemeenschap of geïmporteerde 
goederen. Hun wortels liggen 
diep in Irak.” 

Open Doors
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Diepe wortels
De christelijke aanwezigheid is Irak is niet voorbij, zo staat in de verklaring. 
“Christenen, voor en na de komst van de islam, speelden een diepgewortelde 
rol in de geschiedenis van Irak, alias Mesopotamië, het land ‘waar alles begon’ 
en de eerste beschavingen. Christenen vormen een essentieel onderdeel van 
het culturele, sociale en nationale erfgoed van Irak.” 

De kerkleiders benadrukken het vreedzame karakter van het christelijke geloof. 
“Christenen zijn niet geneigd tot geweld en wraak, maar eerder tot liefde en 
barmhartigheid. Desondanks worden ze door landgenoten onderworpen aan 
druk, aanvallen en pogingen om hun huizen en eigendommen op slinkse 
manieren in beslag te nemen.” Daarom zijn wie zich dat konden veroorloven, 
uit het land vertrokken “om hun leven en de toekomst van hun kinderen te 
beschermen”. De kerkleiders sloten hun bijeenkomst af met gebed om vrede 
voor Irak en de wijde regio.

Een volle kerkzaal bij een kerstdienst in Erbil
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Zending: Suriname

Stichting Weid mijn Lammeren

Brokopondo is het district van de goudwinning. 
Het werk is zwaar en ook een kwestie van 
geluk. Het is ieder voor zich. Regelmatig zijn er 
berovingen en moorden. Van de overwegend 
illegale goudzoekers bezit het merendeel 
pistolen. Het dorp Afobaka is de standplaats 
van de illegale goudzoekers en prostituees. Onze 
gastheer ter plekke, Stando, is erg bezorgd over 
de samenkomst die we er gaan houden, en het 
kinderfeest. Hij drukt ons op het hart om voor het 
donker af te ronden. Als de truck komt aanrijden, 
rennen tientallen kinderen erachter aan. Terwijl 

alles wordt opgezet, gaan ze lief en muisstil op het zeil zitten. Ik stem de 
snaren van mijn ukelele even en daarvoor krijg ik al een enthousiast klaterend 
applaus. Wat zijn deze kinderen dankbaar en leergierig! Ze drinken de 
boodschap in. De samenkomst hierna is een ander verhaal. Buitenstaanders 
als wij worden gewantrouwd. De volwassenen zijn in eerste instantie 
achterdochtig. Het kost wat praten en overhalen, maar dan komen ze ook. 
We zingen en vertellen over de liefde en macht van Jezus. Er is honger naar 
God en een beter leven. Hierna verdelen we voedselpakketten. De voorganger 
die ons vergezelt, en een pasbekeerde broeder (die drie vrouwen had), gaan 
verder met deze groep. In Brokopondo-centrum komen mensen die nog nooit 
eerder naar de kerk zijn geweest naar de samenkomst in een grote zaal. We 
mogen met velen bidden. Tientallen kinderen nemen op het Anani-strand 
Jezus aan. Een zuster wordt genezen van rugpijn. Een moeder getuigt in een 
andere kerk enthousiast dat haar zesjarige zoon 
is genezen van kortademigheid. God is aan het 
werk in Brokopondo.
Gods zegen toegewenst veel dank voor uw 
gebeden!

Gloria Lie Kwie Sjoe
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Tieneractie: Familie in Pakistan vrijkopen van moderne slavernij

In oktober hebben onze tieners van tienergroep Chillpunt een actie gehouden. 
De tieners hebben geld ingezameld voor een Pakistaanse familie. Zoals 
u waarschijnlijk nog wel weet, had deze familie schulden opgebouwd bij 
hun werkgever, nadat ze een dochtertje kregen met een hartafwijking die 
medische zorg nodig had. Het dochtertje is helaas overleden. De familie bleef 
achter met de schulden. 

De vader leende geld bij zijn werkgever, maar verdiende te weinig om het 
terug te kunnen betalen en zijn familie te voeden. Nu, na 7 jaar, waren die 
schulden alleen maar gegroeid en de vier kinderen en de moeder werkten 
ook mee in de steenfabriek. Maar nog steeds werden de schulden niet kleiner 
en nog steeds konden ze zichzelf niet onderhouden. Ze hadden dringend hulp 
nodig. De zendingscommissie heeft inlichtingen bij Henny en Liaqat Qaiser,  
onze zendelingen in Pakistan, opgevraagd, en Harry presenteerde dit project 
bij de tieners, toen ze een slaapfeestje in de kerk hadden.

Ze waren zeer enthousiast en 
zijn direct aan de slag gegaan: 
ze maakten een presentatie voor 
in de gemeente met aansluitend 
een extra collecte, hielden een 
online actie en organiseerden 
een koekjesverkoop. Met al hun 
inspanningen hebben de tieners 
meer dan hun streefbedrag van 
€2.500 opgehaald in maar drie 
weken tijd!

Nieuws van de tieners
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Met het opgehaalde geld kan de familie worden vrijgekocht uit slavernij: hun 
pastor betaalt bij hun werkgever de schulden af en gaat met de vader kijken 
wat voor werk hij kan gaan doen. Hij kan bijvoorbeeld een tweedehands 
driewieler kopen voor taxiwerk, of een winkeltje beginnen. De kinderen 
krijgen schoolspullen en een schooluniform en kunnen dan eindelijk naar 
school. Daarnaast hebben ze dan hopelijk iedere dag een gevulde maag. 
De pastor blijft hen begeleiden. Misschien is er nog wat extra geld nodig voor 
het een of ander, maar dat ligt als het nodig is dus ook al klaar.

We zijn trots op onze tieners met dit prachtige resultaat!
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Prikbord

Vrouwenochtend

Van harte welkom, ook vriendinnen/kennissen op

Zaterdag 3 februari, van 10.00 - 12.30 uur.

We gaan in aansluiting met de gebedsmaand van 
januari 2024 door met het thema 'Gebed', met als 

leidraad het 'Onze Vader'. 
Het wordt een interactieve ochtend!

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles,
door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.

Filippenzen 4:6

Opgave tot 31 januari bij Anita Brussel
Of Cheila Lutgens.

De kosten zijn 5 euro en er is gratis kinderopvang 
o.l.v. Tirsa en Abigail.

Let op: parkeer met de blauwe kaart voor de deur, 
er is gelegenheid om deze te verzetten.
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Duik in de Bijbel

David dankt de Heer

Toen dankte David de Heer. Alle Israëlieten 
waren daarbij aanwezig.

David zei: ‘Heer, God van onze voorvader 
Jakob die de naam Israël gekregen heeft. Wij 
zijn u voor altijd dankbaar! U bent geweldig 

en machtig. U hebt alle macht, alle eer en alle 
kracht. Heer, u bent koning van de hele aarde, en 

u heerst over de hemel. Alles is van u!

1 Kronieken 29:10-11, BGT
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Contactgegevens

Adres

‘Keerpunt’

Arent Janszoon Ernststraat 302-304

1082 LT Amsterdam

Receptie telefonisch bereikbaar:

dinsdag en vrijdag van 9.30 - 13.00 uur

Tel: 020-6446999

receptie@pinkstergemeente-amsterdam.nl
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Preekrooster

Eredienst iedere zondag om 10.00 uur 

Preekrooster en agenda onder voorbehoud. Voor actuele info zie weekbericht en website.

Januari
07-01	 Harry Zijlstra
14-01	 Harry Zijlstra
21-01	 Harry Zijlstra
28-01	 Harry Zijlstra (Avondmaal)
   	

Februari
04-02	 Marijke Gootjes
11-02	 Harry Zijlstra
18-02	 Giovanni Veldhuis
25-02	 Stephan Barendse
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ACTIVITEITEN JANUARI EN FEBRUARI

Evangelisatie:	             	Iedere week wordt er bij station Zuid	
			   geëvangeliseerd. Dit gebeurt op afspraak. 
			   Contactpersoon: Bart Boerman. 
			   Voor meer informatie: 
			   secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl
			   			 
Gebedsgroepen: 
Ochtendgebedsgroep:	 Elke woensdag om 11.00 uur  
Gebedsgroep:		  Elke woensdag om 20.00 uur 
Vastendag: 		  24 januari en 28 februari 

Senioren: 		  9, 23 januari en 6, 20 februari om 13.00 uur
			   Inloop vanaf 12.30 uur      
			          	  
Lighthouse Tieners:     	 Zondag 7, 21 januari en 4, 18 februari  
			   om 10.00 uur

Levende Stenen: 	 13 en 27 februari om 19:30

Huiskringen:                 	Variërende tijden, voor meer informatie:
			   secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl

Voor actuele activiteiten: zie weekberichten.


