lk weet
Hij leeft!

‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en
de laatste. Ik ben degene die leeft;
Ik was dood, maar nu leef Ik, tot in

eeuwigheid. Ik heb desleutelsiwvan de
dood en van het dodenrijk.

Openbaring 1:17, 18




Redactioneel

En toen waren we alweer bij Vonk nummer twee aanbeland.
Vindt u de tijd ook zo snel gaan? Het lijkt alweer zo lang
geleden dat we in de vorige Vonk het jaar begonnen met
dankbaarheid. Voor we het weten, zitten we alweer volop in
de lente en zien we de eerste narcissen weer opkomen aan de
kant van de weg. Nieuw leven.

Wat prachtig is het toch dat Pasen in ons lenteseizoen valt.
Want hoe mooi is het, dat we met al het nieuwe leven dat
om ons heen begint, van bloemen tot lammetjes, ook mogen
stilstaan bij het nieuwe leven dat wij mogen hebben door het
offer van Jezus.

En dit doet me dan weer denken aan een van mijn
lievelingsteksten uit de Bijbel, Jesaja 43:19:

Zie, Ik ga iets nieuws verrichten,

nu ontkiemt het - heb je het nog niet gemerkt?
Ik baan een weg door de woestijn,

maak rivieren in de wildernis.

Goede paasdagen toegewenst!

Elsje van Ommen-Murris
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Op 31 maart vieren we met Pasen de opstanding
van Jezus. Het is de belangrijkste gebeurtenis in de
geschiedenis. Pasen is de centrale gebeurtenis binnen
het christelijk geloof. Pasen is de reden om te geloven. Pastor Harry Zijlstra
Pasen maakt dat we hoop hebben.

Schrijver Lee Strobel was atheist en dacht dat zijn vrouw gek was geworden
toen zij vertelde dat ze Jezus had leren kennen. Ze was opnieuw geboren!
Vanuit zijn beroep als onderzoeksjournalist op gebied van rechtspraak begon
Lee in het geheim een onderzoek. Hij begon het verhaal van de opstanding
van Jezus te onderzoeken. Daarvoor interviewde hij 13 topspecialisten,
waaronder theologen, een archeoloog, een medicus en een psycholoog. Hij
stelde de meest kritische vragen over het verhaal van de opstanding van
Jezus. Hiernaast zag hij dat zijn vrouw veranderde, misschien was zij toch
niet gek?

Het resultaat van het onderzoek is een boek genaamd: ‘Bewijs genoeg’ De
conclusie van Lee Strobel is: ik weet Hij leeft. Jezus leeft vandaag!

Velen van ons weten dit ook.

Toch is in de wereld om ons heen een enorme twijfel over het feit dat Jezus
is opgestaan. Er zijn allerlei wetenschappers, en ook theologen, die zeggen
dat je zo’'n verhaal over opstaan uit de dood toch niet letterlijk kunt geloven.
Het is een mooi verhaal en het is inspirerend, zo willen zij ons laten geloven.

Veel mensen laten zich dit vertellen. Door het relativeren van de opstanding
van Jezus zijn veel mensen met hun ziel onder de arm vertrokken uit de
kerken. Waarom? Omdat geloven in een dode redder geen hoop, geen troost
en geen kracht biedt.

Gelukkig zijn er mensen zoals Lee Strobel, die al hun twijfels omzetten in een
zoektocht om de waarheid te ontdekken.



Ik weet Hij leeft! En Hij regeert op Zijn troon! En Hij komt terug!

Dat is een boodschap om trots op te zijn. Het is een boodschap waar je blij
van wordt.

Wanneer we bidden, spreken we met de Levende Jezus en met de Vader.
De Heilige Geest geeft ons kracht en inzicht, moed en troost. Jezus wil bij
ons zijn, Hij wil ons de weg wijzen en ons vormen als kinderen van de
allerhoogste God.

Pasen is het feest van de overwinning over de dood. Daarom mogen we weten
dat wij niet alleen maar leven voor de jaren die we op aarde doorbrengen. We
mogen eeuwig leven, onze zonden zijn vergeven en we zijn bekrachtigd door
Gods Geest. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en Jezus zal dan
Koning zijn over de hele aarde. Misschien moeilijk voor te stellen, maar als je
weet dat Jezus uit de dood is opgestaan, dan weet je ook dat er geen grenzen
zijn aan Jezus’ macht!

Jezus zegt hierover zelf:

‘Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende,

en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen.
En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf’

Openbaring 1:17-18

Gezegend paasfeest!

Pastor Harry Zijlstra



Open Doors

Dominee is het gevaarlijkste beroep in India!
En zij hebben de wereld overwonnen door de kracht van
het bloed, het woord van hun getuigenis en zij hebben
hun leven niet liefgehad tot in de dood.

Openbaring 12:11

Open Doors brengt best wel emoties teweeg. We lezen vaak artikelen over
moeilijke situaties in India zoals kerkverbranding, mensen die vermoord
worden vanwege hun geloof, die verstoten worden door familie, etc.

Toch zijn er ook lichtpuntjes in India. Zo las ik in een nieuwsbrief van Dirk
van Genderen, dat er in Hyderabad de grootste kerk samenkomt, met zo'n
300.000 mensen, en dat die kerk steeds weer dochtergemeenten sticht. Dat
is zeker een grote bemoediging.

Ook moet ik denken aan een christen die in een moeilijke situatie verkeerde,
maar heel nuchter zei: ‘Vervolging hoort er toch bij? Heeft de Here Jezus niet
gezegd dat wij allen gehaat zullen worden en dat een dienaar niet groter zal
zijn dan zijn Heer?’

Als je zo'n houding hebt en je je niet laat intimideren door welke situatie dan
ook, dan heb je begrepen wat het inhoudt om een volgeling van de Koning
te zijn. Maar dat leer je alleen maar dwars door de moeilijkheden heen, en
velen zijn deze lessen dan ook nog aan het leren. Steeds weer wordt er door
Open Doors gevraagd of wij voor onze broers en zussen willen bidden.

Ook in onze samenleving zullen wij steeds meer te maken krijgen met into-
lerantie ten opzichte van hen die zeggen dat er maar één Weg is om terug te
komen naar God. Hoe stellen we ons dan op?

In India wonen meer dan 1.4 miljard inwoners, het grootste land ter wereld.
De kloof tussen rijk en arm is gigantisch. Zo'n 350 miljoen mensen leven in
grote armoede. Hiernaast zijn er dan nog de ‘gewone’ armen. Je kunt hieruit
concluderen dat ongeveer de helft van de inwoners arm is. Onvoorstelbaar.
Volgens Oxfam India ging meer dan 40% van de rijkdom die tussen 2012 en
2022 gecreéerd werd in India naar de 1% rijksten. Niet meer dan 3% van die
rijkdom kwam terecht bij de 50% armsten.



India is een van de grootste en dichtstbevolkte landen ter wereld. Volgens

de grondwet van India is het land een seculiere staat met godsdienstvrijheid
voor haar burgers. Maar in werkelijkheid is dat heel anders. In meerdere
staten worden christenen hevig vervolgd en is er absoluut geen vrijheid om
te geloven in Jezus. En het kastensysteem is nog terdege gangbaar. Er wonen
z0'n 69.494.000 (4.9%) christenen in India.

Sinds premier Modi aan de macht is, is de situatie voor christenen in delen van
het land verslechterd. De Hindutva-ideologie wordt steeds meer gepromoot,
met name door radicale hindoes. Volgens deze leer is een echte Indiér een
hindoe. Christenen, moslims en alle andere religieuze minderheden hebben
een geloof met ‘vreemde wortels’ en moeten verdreven worden.

In verschillende delen van het land gebruiken hindoe-extremisten extreem
geweld. Het lijkt erop dat ze ongestraft hun gang kunnen gaan. Vrijheid van
godsdienst? Daar is dus geen sprake van.

Christenen behoren vaak tot de armste groep, en worden behandeld als
tweederangsburgers. De haat tegen christenen is zo groot, dat er valse
beschuldigingen en roddels over hen worden verspreid. Dit heeft als gevolg
dat christenen argwanend worden bekeken, op straat worden uitgescholden
of geslagen en minder kans hebben op een baan.

De strategie die hindoe-extremisten gebruiken, is vernuftig. Om angst te
zaaien onder christenen richten ze zich op kerkleiders. Niet alleen voorgangers
hebben te maken met gewelddadige aanvallen, ook hun vrouwen en kinderen
moeten vrezen voor hun leven. Dominee is dan ook het gevaarlijkste beroep
in het land.

‘De christelijke gemeenschap in India wordt bedreigd. Dominees worden
aangevallen en vals beschuldigd dat ze mensen aanzetten tot bekering. Veel
christenen leven in angst.

Anonieme christen in India



Open Doors (vervolg)

Vervolging vanuit verschillende hoeken

Christenvervolging in India is complex. Vooral christenen die eerst hindoe
waren, hebben het zwaar. Vrijwel dagelijks worden zij onder druk gezet om
terug te keren naar het hindoeisme. Dit gebeurt vanuit verschillende hoeken:
door familieleden, buren en autoriteiten. Hierbij worden ze vaak fysiek
aangevallen en soms zelfs gedood.

Ook christenen met een islamitische achtergrond hebben geregeld te maken
met geweld en discriminatie. Niet alleen in stedelijke gebieden, maar ook op
het platteland worden christenen in de gaten gehouden. Wanneer ze openlijk
spreken over hun geloof in Jezus riskeren ze mishandeling of zelfs de dood.

Wat doet Open Doors in India?

Open Doors helpt vervolgde christenen in India. Ze werken samen met lokale
partners. Zo steunt Open Doors christenen in India bijvoorbeeld met:

. verspreiden van Bijbels

. Noodhulp voor slachtoffers van extreem geweld

. initiatieven die de economische situatie van christenen verbeteren

. training om te leren omgaan met vervolging
MATE VAN VERVOLGING
Geweld 99%  ——
Persoonlijk leven 73%  —
Familieverband 75%  —
Gemeenschapsleven  80%  —
Publieke ruimte 89%  —
Kerkelijk leven 79%  —
SOORTEN VERVOLGING

= religieus nationalisme
s overheidswantrouwen

« tribale en etnische vijandigheid



Blijf bidden voor je vervolgde broers en zussen in India. Jouw gebed geeft
hun kracht!

Hemelse Vader, help onze vervolgde broers en zussen in India om sterk

te staan in hun geloof en op U te vertrouwen. Dat ze Uw liefde mogen
weerspiegelen aan de mensen in hun omgeving. Breng een omkeer in

de harten van de radicale hindoes die christenen haten. Bescherm de
voorgangers en hun gezinnen die hun leven riskeren om U te dienen. Vervang
leugens en discriminatie door Uw waarheid en gerechtigheid. Uw Koninkrijk
zal komen, Uw wil zal geschieden. In Jezus’ naam. Amen.

Blijf bidden voor je vervolgde broers en zussen in India. Jouw gebed geeft
hun kracht!

Jouw vervolgde broers en zussen hebben het zwaar. Omring jij hen met
gebed? Bid één avond een uur mee met de Avond van Gebed. Zo sta je naast
een Vietnamese evangelist in de gevangenis en naast een 12-jarig jongetje dat
wordt ontvoerd door rebellen in Nigeria.

Wil jij meebidden? Meld je dan aan voor de Avond van Gebed op
donderdagavond 21 maart via de website van Open Doors. Deze avond staat
in het teken van vervolgde vrouwen.

Een dag van tevoren ontvang je dan automatisch een herinneringsmail in je
e-mailbox, met daarin de link naar de livestream en het document met de
gebedspunten.

Mocht u niet op die avond mee kunnen bidden, dan kunt u de avond ook
via een livestream terugkijken. De bidstond duurt ongeveer 1 uur met zang,

overdenking, interviews en gebed.

Adith Slabbekoorn



Thank GOD, Jezus leeft!

Voor de lezers die dit niet weten. Ik ben juf. Ik werk op een openbare school
waar een enkele leerling van gelovige ouders komt. Gelovig kan dan ook
ELK geloof zijn. Op de maandag mag ik de bovenbouwgroepen godsdienstles
geven. In de afgelopen periode hebben we het gehad over het hindoeisme.

Voordat jullie allemaal steigeren... Ik vertel ook heel veel over Jezus en
Bijbelverhalen, maar vertellen over de vijf grootste geloven hoort bij het
godsdienstpakket op school.

Omdat ik lesgeef over verschillende geloven, leer ik zelf natuurlijk ook veel
over die verschillende geloven. Daarnaast gebruik ik in mijn lessen veel
vergelijkingen tussen de geloven, om het kinderen duidelijk uit te leggen.
Door het lesgeven en vooral de vergelijkingen van geloven, zijn mij een paar
dingen opgevallen. Deze wil ik graag met jullie delen.

Het lijkt of de voorvaderen van elk geloof bij elkaar hebben afgekeken. Het
hindoeisme waarschuwt bijvoorbeeld voor zes verleidingen van het aardse
om hun Moksha te bereiken (het ultieme doel van een hindoe), als een
verkapte versie van de tien geboden. Dan denk ik dus: ‘Uhm... kies je eigen
regels?’

Of wat dacht je van spreuken 11:27; 'Wie ijverig goed doet, zal goed ontmoeten,
maar wie het kwade doet, krijgt het op zijn eigen hoofd terug.'

Dat noemen de hindoes dus: karma. Of is dit het principe van 'zaaien en
oogsten' dat Paulus in Galaten 6:7 en 8 gebruikt.

Dit verschil zorgt ervoor dat mijn nekharen overeind gaan staan als iemand
zegt: ‘in elk geloof zit wat moois’. Want hoewel ik het daar wel mee eens ben,
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is er toch een groot fundamenteel verschil van iets mooi vinden of ergens in
geloven.

Namelijk: Jezus. Niet zomaar Jezus, maar onze Jezus Christus leeft. Het
opstaan van Jezus is zo'n groot fundamenteel verschil, dat maakt dat ons
geloof echt heel anders is dan het jodendom, de islam, het boeddhisme en het
hindoeisme. Dankzij Hem hoeven wij de hemel (bij hindoes dus Moksha, en
bij boeddhisten de verlichting) niet te verdienen en dat is als je het mij vraagt
nogal zacht uitgedrukt: ontzettend relaxt. Wij moeten ons vooral inspannen
om Jezus te volgen en naar Hem te luisteren, ook al is dat ook niet altijd
eenvoudig. Als je je namelijk even verdiept in de dingen die je allemaal moet
doen om in de hemel te komen als een moslim, je Moksha te behalen als
hindoe of je verlichting te bereiken als boeddhist... Moe word ik ervan als ik
eraan denk.

Als jij gelooft dat Jezus leeft, dank Hem dan deze week extra voor wat Hij
heeft gedaan. Dankbaarheid is wel op zijn plaats.
Romy Zimmerman




Op zondag gingen ze naar het graf. Het was heel
vroeg in de ochtend, de zon kwam net op. Onderweg
zeiden ze tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen
wegrollen die voor de ingang van het graf ligt?’ Het
was namelijk een erg grote steen. Maar toen ze bij het
graf kwamen, zagen ze dat de steen al weggerold was.
De vrouwen gingen het graf binnen. Daar zagen ze
een jonge man zitten. Hij zat aan de rechterkant en
hij droeg witte kleren. De vrouwen schrokken vreselijk.
Maar de jonge man zei: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn.
Ik weet dat jullie op zoek zijn naar Jezus uit Nazaret. Hij
is gestorven aan het kruis. Maar hij is opgestaan uit de
dood. Hij is niet hier. Kijk, hier heeft hij gelegen.’

Marcus 16:2-6, BGT

11
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Contactgegevens PINKSTER ' GEMEENTE

UMSTERDAM

Adres

‘Keerpunt’

Arent Janszoon Ernststraat 302-304
1082 LT Amsterdam

Receptie telefonisch bereikbaar:
dinsdag en vrijdag van 9.30 - 13.00 uur
Tel: 020-6446999

receptie @pinkstergemeente-amsterdam.nl

Vonk vonk@pinkstergemeente-amsterdam.nl
Website www.pinkstergemeente-amsterdam.nl

Financién  BIC: RABONL2U / IBAN: NL.49 RABO 0343 1739 21
Pinkstergemeente Amsterdam



Preekrooster

Maart April

03-03 Harry Zijlstra 07-04 Frans Blok
10-03 Gezinsdienst 14-04 Harry Zijlstra
17-03 Harry Zijlstra 21-04 Ab Meerkerk
24-03 Carolyn Ross 28-04 Harry Zijlstra

29-03 Harry Zijlstra (Goede Vrijdag)
31-03 Harry Zijlstra (Pasen)

Preekrooster en agenda onder voorbehoud. Voor actuele info zie weekbericht en website.

Het Heilig Avondmaal vieren wij op de eerste zondag van de maand. Op de
tweede zondag van de maand halen we de zendingscollecte op. Dit doen we ook via
de livestream middels een QR-code.
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ACTIVITEITEN MAART & APRIL

Evangelisatie:

Gebedsgroepen:

Ochtendgebedsgroep:

Gebedsgroep:
Vastendag:

Senioren:

Chillpunt Tieners:

Levende Stenen:

Huiskringen:

Iedere week wordt er bij station Zuid
geévangeliseerd. Dit gebeurt op afspraak.
Contactpersoon: Bart Boerman.

Voor meer informatie:
secretariaat(@pinkstergemeente-amsterdam.nl

Elke woensdag om 11.00 uur
Elke woensdag om 20.00 uur
27 maart en 24 april

5, 19 maart en 2, 16 april om 13.00 uur
Inloop vanaf 12.30 uur

Zondag 3, 17, 31 maart en 14, 28 april
om 10.00 uur

12, 26 maart en 9, 23 april om 19:30

Variérende tijden, voor meer informatie:
secretariaat(@pinkstergemeente-amsterdam.nl

Voor actuele activiteiten: zie weekberichten.



