Als we ons laten leiden door Gods Geest,

dan zin we Gods kinderew,
Romeinen 8:14



Redactioneel

Tijdsgeest

Ik loop altijd een beetje achter wat betreft de nieuwste rages
en mode. Het duurt altijd even voordat ik nieuwe dingen in
mijn hart heb gesloten (en soms gebeurt dat overigens nooit).
Zo ben ik nu eindelijk aan het ‘podcasten’ geslagen. Figenlijk
klopt dat woord natuurlijk niet, maar ‘podcastluisteren’ is zo'n
mondvol.

Een podcast is een soort radioprogramma, waarin vooral
gepraat wordt. Vaak door meerdere mensen samen. Ik heb

al een aantal uiteenlopende podcasts gevolgd, maar op dit
moment zit ik midden in de podcastserie ‘Kerk en ik’ van de
EO (en door Elbert Smelt; kenners: die van de band Trinity).
Deze podcastserie is al van een tijdje geleden, inmiddels heet
het ‘Heilige huisjes’ en is er een vervolg op gekomen. Maar

de eerste serie is nog steeds actueel. Er komen mensen aan
het woord over het begrip ‘kerk’. Wat is ‘de kerk’ (of: wie is

de kerk), hoe is deze veranderd in de jaren en hoe gaat het
verder met de kerk in de toekomst? Hoe blijft de kerk actueel
voor alle bezoekers?

Heel erg interessant. En stof tot nadenken. Tegelijkertijd zet
zo'n podcast me ook in beweging. Hoe? Dat hoort u op een
later moment nog wel. Maar het is zeker een aanrader om
deze podcast ook eens op te zoeken.

Ik wens u veel stof tot nadenken!

Elsje van Ommen-Murris
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“Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid
worden, die zijn kinderen van God.”
Romeinen 8:14

Pastor Harry Zijlstra

Als tiener groeide ik op in een gezin waar techniek een

vanzelfsprekend iets was. Er werd gesproken over techniek en mijn vader
repareerde alles. Nou ja, alles... Hij probeerde het altijd. Gesprekken gingen
regelmatig over techniek, ook op verjaardagen. Mijn broer is technisch,
mijn ooms waren technisch en sleutelden aan antieke tractoren. Zodoende
kan ik je precies vertellen hoe een benzinemotor of een dieselmotor werkt.
En... ik kan je uitleggen wat het verschil is, los van de brandstof die je erin
gooit.

Over motoren gesproken: die zetten je auto of motor in beweging! Wat zet
jou in beweging? Ik ging techniek studeren, maar ik had er geen passie
voor. Mijn geloof was belangrijk en ik liet me dopen toen ik 17 jaar was. Ik
probeerde te bedenken hoe ik met techniek God kon dienen.

Totdat mij duidelijk werd dat God wilde dat ik voorganger zou worden.
Dat was wel even wennen. Maar toen ik het zeker wist, was ik de meest
enthousiaste student van de Bijbelschool (denk ik). Ik vond niks te veel,
niks te saai, niks te moeilijk. Tk was door de Heilige Geest in beweging
gezet! En ik heb in die vier jaar Bijbelschool nooit meer over techniek
nagedacht!

Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. Het is een
wereldveranderende geschiedenis. Door het werk van de Heilige Geest
worden wij gedreven, in beweging gezet, naar het doel van God. Dat doel
van God kan zeker zijn dat je een goede monteur, verpleegkundige of
leerkracht kan zijn. Het punt is dat je in beweging wordt gezet en ‘gedreven’
wordt. God brengt je naar een plek waar je van betekenis mag zijn als kind
van God, welk beroep je ook hebt.



God kan door Zijn Heilige Geest gedachten en opdrachten geven die je
niet meer loslaten. Een idee om mensen te helpen, een gedachte aan een
bepaald volk, een gevoel van urgentie om mensen over Jezus te vertellen of
de liefde voor mensen die hulp nodig hebben, omdat zij van een minimum
moeten leven. De Heilige Geest kan iets in je hart planten waardoor je
gemotiveerd, gedreven en enthousiast wordt voor een doel dat God heeft.
De apostel Paulus spreekt van het werk van de Heilige Geest tegen de
mensen in de stad Filippi:

“want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn
welbehagen.”
Filippenzen 2:13

Als je ergens gepassioneerd voor bent, bid dan dat God je laat zien wat Zijn
plan is met deze passie. Als de passie niet van God is, dan zal ze afnemen
en God zal iets nieuws geven als je los durft te laten.

Ben je minder gepassioneerd? Heb je niet echt een idee waar je naartoe
gaat? Door gebed zal er een moment komen dat je iets wil waar je zonder
klagen moeite voor wil doen. God zal je krachtbron zijn; Hij zal je motivatie
en inspiratie geven door de Heilige Geest.

Het enige dat je moet doen is beschikbaar zijn en luisteren naar waar de
Geest je naartoe wil brengen, hoe gek, groot of klein dat doel er soms ook
uit kan zien!

Mag de Geest jou (opnieuw) in beweging zetten? Ik wens het je toe!

Pastor Harry Zijlstra



Open Doors

Predikant in cel Belarus na
gebed voor Oekraine
28 maart 2024

De autoriteiten in Belarus (Wit-
Rusland) houden een predikant
twee weken langer in hechtenis,
omdat hij had opgeroepen tot tot
gebed voor Oekraine.

Dominee Alyaksandar Zaretsky, die leiding geeft aan een evangelische kerk
in het noordoosten van Belarus, werd op 23 februari gearresteerd. Hij

kreeg vijftien dagen gevangenisstraf opgelegd wegens ‘het verspreiden van
extremistisch materiaal.” Toen hij op 5 maart voor de rechtbank in Chashniki
verscheen, werd hij schuldig bevonden aan een ander misdrijf, namelijk het
oproepen van zijn kerkleden om te bidden voor Oekraine. Belarus is een
bondgenoot van Rusland dat in februari 2022 Oekraine binnenviel.

Volgens de aanklacht had dominee Zaretsky (foto) aan kerkleden gevraagd
‘te bidden voor hen die om valse redenen in de gevangenis zitten.” Ook zou
hij hebben gezegd dat ‘topambtenaren het ene zeggen, maar dat mensen
op straat het andere zien.” De rechtbank oordeelde dat Zaretsky met zijn
verklaringen ‘deelnam aan piketten, oftewel het organiseren van massa-
evenementen zonder officiéle toestemming.

Opzet

Zaretsky heeft de aantijgingen tegengesproken en heeft verklaard dat zijn
woorden uit hun verband zijn gerukt. Niettemin kreeg hij opnieuw vijftien
dagen gevangenisstraf opgelegd. Belarus staat niet op de vijftig landen
tellende Ranglijst Christenvervolging, maar steeg dit jaar wel naar de 75e
plek. ‘Het is een aanwijzing dat de regering het leven opzettelijk moeilijker
maakt voor christenen die niet tot de Wit-Russische Orthodoxe Kerk
behoren, stellen onderzoekers van Open Doors.



In Belarus braken in 2020 op grote schaal protesten uit, nadat president
Loekasjenko voor een zesde termijn herkozen was in een verkiezingsproces
dat volgens internationale waarnemers ‘vrij noch eerlijk’ was. Als reactie
op het massaprotest traden de autoriteiten keihard op tegen ieder met een
afwijkende mening. Belarus wordt dan ook wel als de ‘laatste dictatuur van
Europa’ aangeduid.

NACHT
“GEBED

voor de vervolgde kerk
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7 maart 2024

Gisteren stonden wij bij onze auto in Migdal. Mies en ik maakte ons klaar om
een flinke dagtrip te maken naar Rishon LeTsion en Kfar-Sabe. Een buurman
stapte op mij af en vroeg: ‘Jan, denk je dat nu de profetieén in vervulling gaan?’
Shmuel is een oude bekende van me en we hadden al heel wat gesprekken
gehad. Als reservist dient hij bij het Israélische Defensieleger in de Golan.
Hij heeft al heel wat ellende gezien en ziet vanuit het Noorden het dreigende
gevaar opkomen tegen Israél. Ik probeerde hem te bemoedigen en deelde kort
een paar teksten uit de profeten met hem en zei dat de Bewaarder van Israél
dag en nacht de wacht houdt over Israél. Hij was bemoedigd toen hij hoorde
dat in Nederland veel christenen voor Israél bidden.

In Kfar-Saba ontmoetten wij Toni Sperandeo. Hij was met een ‘Gideonsbende’
van 300 Messiaanse en Arabische kerkleiders naar Sderot en het festivalterrein
gegaan waar op 7 oktober van het afgelopen jaar afschuwelijke moorden,
kidnappings, martelingen en verkrachtingen hebben plaatsgevonden. Op
de puinhopen van het totaal vernielde politiebureau van Sderot zongen en
baden de 300 eenparig. Bijbelteksten over heling van het land en volk en over
het verzoenende bloed van Jezus werden uitgesproken, waarna een moment
van stilte volgde. Pastor Toni vertelde: ‘Wij hoorden in de stilte plotseling de
vogels zingen, het was alsof de hemel verkondigde dat er hoop is voor Israél’
De groep van driehonderd reed verder naar het festivalterrein. Het was alsof
het een grote begraafplaats was, bezaaid met stokken waaraan plakkaten
waren bevestigd met foto’s van de slachtoffers. Een intense droefheid en een
niet te beschrijven neerslachtigheid kwam over de groep. Teksten uit het
Nieuwe Testament over het verzoenende bloed van Jeshoea, dat alle zonden
bedekt, werden luid uitgesproken. Beleden werd dat Hij de enige hoop en
de weg naar de vrede is voor Joden en Arabieren. Samen bad men voor de
rouwende families en de families van de gegijzelden in Gaza. En weer kwam er
een plechtig moment van stilte. Pastor Toni Sperandeo vertelde dat geen oog
droog bleef. Maar na de stilte kwam over de groep een sterk bewustzijn van
de aanwezigheid van de God van Israél. Er kwam hoop, en een verwachting
dat God Zijn Land gaat herstellen over de aanwezigen.



Hier waren Joodse én Arabische volgelingen van dezelfde Messias, eendrachtig
samen. Mensen die zelf eens verdeeld waren over allerlei zaken en Gods plan
voor de roeping van Israél en de volken niet verstonden. Het bezoek van
de 300 aan deze plaatsen van intens verdriet werd niet gemeld door CNN,
BBC of NOS. In het narratief van deze media horen wij alleen de berichten
over onderlinge haat, over moord en doodslag, waarbij Israél meestal de
boosdoener is. Wél werd op het nieuws een Gazaan aan het woord gelaten
die beweerde dat hij het voedsel van de Israéli’s niet accepteerde, omdat hij
gehoord had dat zij de zakken met meel met bloed zouden vermengen. Dit
is een herhaling van het oude bloedsprookje uit de Middeleeuwen dat zegt
dat de matses die de Joden met Pesach maken, vermengd zouden zijn met
het bloed van niet-Joodse baby’s. Zonder enig commentaar, zonder kritische
vragen worden dergelijke leugens de ether ingestrooid en zorgen daarvoor dat
de publieke opinie in het Westen zich massaal tegen de Joden keert.

In Israél is er gelukkig ook nog een andere werkelijkheid. Die van Joodse en
Arabische gelovigen die aan de voet van het kruis verzoening vonden door het
vergoten bloed van Jeshoea, Jezus. Voor hen bestaat de scheidsmuur niet meer
tussen Joden en niet-Joden, maar is er slechts één nieuwe mens in de Messias!
Hij is onze vrede (Efeziérs 2:14).

Jan Barendse
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Contactgegevens PINKSTER ' GEMEENTE

UMSTERDAM

Adres

‘Keerpunt’

Arent Janszoon Ernststraat 302-304
1082 LT Amsterdam

Receptie telefonisch bereikbaar:
vrijdag van 9.30 - 13.00 uur

Tel: 020-6446999

receptie @ pinkstergemeente-amsterdam.nl



Preekrooster

Mei

05-05
12-05
19-05
26-05

Harry Zijlstra
Harry Zijlstra
Harry Zijlstra
Arie-Jan Mulder

Juni

02-06
09-06
16-06
23-06
30-06

Elisa Lingeman

Hein Middelkoop
Gezinsdienst - Herman Boon
Harry Zijlstra

Kees Goedhart

Preekrooster en agenda onder voorbehoud. Voor actuele info zie weekbericht en website.

Het Heilig Avondmaal vieren wij op de eerste zondag van de maand. Op de

tweede zondag van de maand halen we de zendingscollecte op. Dit doen we ook via
de livestream middels een QR-code.




ACTIVITEITEN MEI & JUNI

Evangelisatie:

Gebedsgroepen:
Ochtendgebedsgroep:
Gebedsgroep:
Vastendag:

Senioren:

Chillpunt Tieners:

Levende-Stenencursus:

Huiskringen:

Iedere week wordt er bij station Zuid
geévangeliseerd. Dit gebeurt op afspraak.
Contactpersoon: Bart Boerman.

ledere woensdag bij Keerpunt en op de 1e en 3e

zaterdag v/d maand bij goed weer (11.00-13.00 uur).

Contactpersoon: Ko van Kerkwijk
Voor meer informatie:
secretariaat(@pinkstergemeente-amsterdam.nl

Elke woensdag om 11.00 uur
Elke woensdag om 20.00 uur
22 mei en 26 juni

7, 21 mei en 4, 18 juni om 13.00 uur
Inloop vanaf 12.30 uur

Zondag 12, 26 mei en 9, 23 juni
om 10.00 uur

14, 28 mei en 11, 25 juni om 19:30

Variérende tijden, voor meer informatie:
secretariaat(@pinkstergemeente-amsterdam.nl

Voor actuele activiteiten: zie weekberichten.

11



