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Van waar de zon opkomt tot waar zij Van waar de zon opkomt tot waar zij 
ondergaatondergaat

zij geloofd de naam van de HEER.zij geloofd de naam van de HEER.
Psalm 113:3Psalm 113:3

Prijs de Heer!Prijs de Heer!
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     Dankbaar.

Voor de tuin met alle vogeltjes
Voor de bloemen in de berm

Voor een auto en een fiets
Voor het eten op de plank

Voor de zon die alles licht maakt
Voor een baan en vrije tijd

Voor kunnen lachen én kunnen huilen
Voor samen én alleen kunnen zijn

Voor muziek en creatief zijn
Voor een regenboog in de lucht

Voor vrienden die je kennen en je zien
Voor gezondheid, in ‘t algemeen

Maar bovenal
Voor familie dichtbij of verder weg

Voor een man en een gezin
Voor prachtige kinderen die zo hard groeien
Voor een Vader die alles in Zijn hand heeft.

Toon je dank aan de Heer
Want zijn liefde eindigt nooit.

Fijne zomer!

Elsje van Ommen-Murris

  
 VONK
 Hoofdredactie:  H. Zijlstra
 Eindredactie:  E.M. van Ommen-Murris
 Redactie:   A. Brussel
 Vormgeving:  E.M. van Ommen-Murris 
 Druk:    Reprohouse Online 

Redactioneel
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Themastuk

Pastor Harry Zijlstra

Prijs de Heer!

Een groot deel van mijn jeugd bracht ik door in 
Pinkstergemeente Elim in Leeuwarden. In die 
gemeente kwam een man die bij iedere begroeting 
met een grote glimlach zei: “Prijs de Heer broeder!” 
Wat een prachtige begroeting! En tegelijk, wat een 
bemoedigende aansporing!
We hebben reden om de Heer te prijzen. Het kan zo zijn 
dat je daar niet zoveel mee bezig bent. Daarom wil ik in deze Vonk de 
geweldige groet ‘Prijs de Heer!’ aan je geven.

Wat is het goed om elkaar eraan te herinneren dat we niet vergeten de 
Heer groot te maken in ons leven. Als er één ding in onze geloofsbelijdenis 
centraal staat, dan is dat ‘Genade’. 

Genade betekent dat alles wat je hebt een cadeau van God is. 
Genade doet je beseffen dat God jou tegemoet komt.
Genade is een wonder, waar we alleen bij God om kunnen vragen.
Genade is de vrijheid waar Jezus de prijs voor betaalde met Zijn bloed.

Als je leeft uit genade, dan wil je iedere dag Halleluja! (=prijs de Heer!) 
roepen! Want God kan je uitzichtloze situatie veranderen en Hij kan jouw 
gemis, je tekortkoming, je nood omkeren door je in een plek te brengen 
waar je troost ontvangt en je je waardevol en geliefd mag voelen. Hieronder 
staat Psalm 113. Een prachtig lied! En weet je wat ik zo mooi vind? In de 
gemeente van Jezus Christus gebeurt Psalm 113!
Mensen die alleen of kinderloos zijn, worden in de gemeente omringd door 
Gods gezin! Mensen van allerlei afkomst en rijk en arm, komen samen en 
prijzen samen de Heer!
Daarom: Prijs de Heer! Ga er even lekker voor zitten en lees deze Psalm 
aandachtig. En bedenk: Wat heeft God in de afgelopen weken voor mij 
gedaan? Hoe heeft God mijn leven veranderd? Tel je zegeningen en zeg 
dankjewel voor Gods genade.

Zegengroet,
Pastor Harry Zijlstra



4

Themastuk (vervolg)

Psalm 113
Aansporing om de HEERE te loven

1Halleluja!

Loof, dienaren van de HEERE,
loof de Naam van de HEERE.

2De Naam van de HEERE zij geloofd,
van nu aan tot in eeuwigheid.

3Vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat,
zij de Naam van de HEERE geprezen.

4De HEERE is verheven boven alle heidenvolken,
boven de hemel is Zijn heerlijkheid.

5Wie is als de HEERE, onze God?
Die zeer hoog woont,

6Die zeer laag ziet,
in de hemel en op de aarde;

7Die de geringe opricht uit het stof,
de arme verheft uit het vuil,

8om hem te doen zitten bij edelen,
bij de edelen van Zijn volk;

9Die de onvruchtbare doet wonen in haar gezin:
een blijde moeder van kinderen.

Halleluja!

image by kjpargter on freepic
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Lieve broeders en zusters,
In mei ben ik zes dagen met Open Doors 
naar Irak geweest. We gingen naar het 
meest veilige gebied in Irak: Koerdistan. 
Irak heeft 48 miljoen inwoners en 
Koerdistan 6 miljoen. Koerdisch Irak is 
een semi-autonoom gebied met een eigen 
regering en parlement.
We hebben twee steden bezocht en enkele dorpen. In de eerste stad spraken 
we met de directeur van het werk daar. Zij vertelde dat je in Irak niet zelf 
mag kiezen wat je wil worden. Zij moest bijvoorbeeld een ander beroep 
kiezen dan ze eigenlijk wilde.
De meerderheid van de christenen, 2 miljoen, woont in Duhok en in Erbil. 
Verder zijn er 88 christelijke dorpen. Er zijn veel denominaties zoals 
Syrisch-orthodox, Chaldees (dit is Rooms-Katholiek), Assyrisch, Armeens, 
Syriac, maar ook evangelisch. De Chaldese kerk is de grootste kerk in Irak. 
De meerderheid van de kerken, 80%, is traditioneel. Deze kerken zijn 
geregistreerd. De evangelische kerken zijn niet geregistreerd en durven meer 
te doen. Sinds IS zijn mensen die eerst een ander geloof hadden, allemaal 
welkom in de traditionele kerken! Ook is sinds IS Bijbellezen belangrijker 
geworden in de traditionele kerken.

We kregen uitleg over het werk dat Open Doors in Irak ondersteunt. Er zijn 
vier programma’s waar ze op inzetten:

1. Discipelschap en een boekenclub, christelijke educatie
2. Ministry, zoals ‘women empowering’ (omdat vrouwen eerst geen rol in 
de kerk hadden) en een trauma-counselingschool. Al 800 mensen hebben 
trauma-counseling ontvangen. Vaak hebben mensen moeite om te vertellen 
wat er gebeurd is, men gaat dan niet door de rouw heen. Er moet dan eerst 
‘trauma-awareness’ komen (ze moeten bewust zijn van hun trauma).
3. Een project rondom beroepstraining, werk zoeken, rehabilitatie en 
microkredieten.
4. Een leiderschapsproject met 15 leiders, allemaal priesters en bisschoppen.

Open Doors - Irakreis mei 2024
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We bezochten ook een tweede stad. Hier spraken ze een ander Koerdisch 
dialect en ook hier kregen we veel informatie. Er is veel corruptie in Irak en 
de regering maakt je druk met allemaal papierwerk, bijvoorbeeld voor een 
nieuwe ID-kaart of een visakaart. Voordat je mag stemmen moet je terug 
naar de plaats waar je geboren bent. Je moet daar dan eerst drie dagen 
blijven. Je moet betalen voor een baan en men kijkt niet naar je cv. Als 
christen krijg je nauwelijks een baan bij de overheid. Een christen kan ook 
geen manager worden.
Men is in Koerdistan bang dat een en ander rond IS weer gebeurt, want IS 
is nog steeds aanwezig in het land. De corruptie wordt erger en daarom 
verlaten de minderheden het land. Ook christenen verliezen soms de hoop 
en zijn bang voor de toekomst.

We hebben een aantal kerken bezocht, in de steden en op de vlakte van 
Nineve. In sommige dorpen zijn er geen priesters. Tijdens de terreur van IS 
is er een erg grote groep mensen naar Koerdistan gevlucht. De kerken daar 
vingen deze mensen op, soms wel 100 mensen, twee jaar lang. Ook wonen er 
veel Syrische vluchtelingen in dit gebied.
Er is eenheid onder de kerken. Men bezoekt elkaars activiteiten. Ik was 
verrast over de vele activiteiten die in de kerken plaatsvonden. We bezochten 
ook een dienst in een evangelische kerk.
Wat we steeds te horen kregen, was dat er geen werk voor de jonge generatie 
is. Daarom verlaten velen het land. Van de 2 miljoen christenen zijn 400.000 
families vertrokken. Men telt hier steeds de families, terwijl wij in het westen 
in individuen rekenen!

We bezochten ook drie mensen die een microkrediet hadden gekregen om 
met hun bedrijf verder te kunnen. Alle kerken hebben hier een comité voor, 
met een priester en twee of drie andere mensen voor een goede screening. 
Men krijgt maximaal 5000 dollar en moet dit in twee jaar terugbetalen. Als 
het bedrijf goed loopt is 20% een gift. Het resultaat is 80%.
Dit gebeurt voornamelijk op de vlakte van Nineve. De kerken hier waren 
overigens vijf jaar lang vernield, maar zijn heropgebouwd.

Open Doors (vervolg)
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Een priester vertelde dat hij met 60 gevluchte families naar het noorden 
trok en in een huis woonde. Toen hij terugging naar zijn dorp, was hij erg 
geschrokken van de vernietiging. Het dorp werd als eerste herbouwd. Van 
de 1000 gezinnen die eerst in het dorp woonden, zijn er 400 niet meer 
teruggekomen. De organisatie helpt ook bij het herstellen van huizen.
Een andere priester in een ander dorp vertelde dat IS op 5 à 10 km verderop 
verbleef!

Tijdens de reis hebben we ook twee oude kloosters bezocht. Een daarvan lag 
op zichtafstand van waar IS is geweest. Ook zagen we het graf van de profeet 
Nahum.
We zagen kampen waar Syrische vluchtelingen verbleven en kampen 
voor een andere bevolkingsgroep. Er zouden per 1 juli kampen ontruimd 
worden waarbij de Syriërs terug zouden moeten naar Syrië en de andere 
bevolkingsgroep naar hun dorpen, of huizen zouden moeten huren.

Gebedspunten: Bid voor vrede in het land. Dat het geloof groter wordt, dat 
er meer werkgelegenheid zal ontstaan en de families niet weggaan. Bid voor 
genezing van de wonden en voor bescherming.
Voor jongeren die christen zijn maar op papier nog een ander geloof hebben 
en daardoor problemen ondervinden als ze willen trouwen.

Willy Mesker
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Romy's column

Prijs de Heer chagrijnig

Elke vonk editie krijgen de schrijvers te horen wat het 
nieuwe thema is van de aankomende uitgave en dit 
keer waren het de woorden: ‘blijdschap’, ‘prijs de Heer’ 
en ‘dankbaar’. Zoals gewoonlijk begon ik weer erg laat 

met schrijven, want: druk, druk, druk en andere smoesjes… Later beginnen 
met schrijven kwam helemaal niet goed uit, want blijdschap is dan ver te 
zoeken en de deadline juist erg dichtbij. 

Gisteren was het ook al zo gezellig, want gisteren was ik chagrijnig. Ik weet 
niet hoe het met jullie zit, maar als ik chagrijnig ben dan kunnen de kleinste 
dingen mij ontzettend irriteren. Zoals wanneer je kettingen om je nek in 
de knoop zitten en deze niet normaal meer willen vallen. Ik maakte een 
kinderachtig besluit. 
Ik wilde van mijn ketting af. Het was een gouden ketting met een kruisje 
eraan. Chagrijnig liep ik door de kerk, want op zo’n moment wil ik er ook 
meteen NU vanaf. Zoeken, zoeken, ik had al iemand in gedachten, maar zij 
was in gesprek. Ik stopte met rondlopen en dacht even na. 
In de kerk was nog iemand met exact dezelfde ketting, en zij benoemde juist 
dat ze het zo leuk vond dat we ‘matchten’. Ik dacht: als ik de ketting weggeef, 
dan aan iemand met wie zij lekker kan blijven matchen. Ik geef hem aan haar 
moeder. Ik drukte de ketting in haar handen. ‘Fijne zondag hè’.

Later op de dag kreeg ik een belletje. De moeder wilde mij bedanken. Ze 
vertelde dat zij eerder die dag nog bedacht had dat ze ‘net als haar dochter 
iets wilde hebben om te laten zien dat ze christen is’. Sterker nog: ze had die 
ochtend naar de ketting van haar dochter gekeken en gedacht bij zichzelf: 
zoiets wil ik wel. Daarnaast zei ze ook nog: ‘De zondag voor Opwekking is 
mijn dochter onze moeder-dochter-armband kwijt geraakt, dus nu matchen 
we weer op een andere manier.’
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Ik was heel chagrijnig, maar ben nu toch mega blij met de keuze die ik 
spontaan en boos had gemaakt. Wat fijn om te weten dat God zelfs van mijn 
aanstelleritis iets goed kan maken.
Ik wilde dit niet delen om te laten zien dat ik zo geweldig goed bezig ben 
geweest met het weggeven van sieraden, anders heb ik immers mijn beloning 
door dit stukje te schrijven al gehad (Mattheüs 6: 1-6). Mijn punt is meer: 
God ziet je zelfs in de kleinste dingen. Wanneer jij iets belangrijk vindt, vindt 
hij dat ook. 
Nadat ik dit belletje kreeg, moest ik mijn chagrijnige houding wel veranderen, 
want als je dankbaar bent, is het lastig om nog chagrijnig te blijven.

Romy Zimmerman
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Duik in de Bijbel

Jona 2:3-10 (NBV21)

3‘In mijn nood riep ik de HEER aan
en Hij antwoordde mij.

Uit het rijk van de dood schreeuwde ik om hulp –
U hoorde mijn stem!

4U slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee.
Kolkend water heeft mij omgeven,

zwaar sloegen uw golven over mij heen.
5Ik dacht: Verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen.

Maar eens zal ik weer uw heilige tempel aanschouwen.
6Het water sneed mij de adem af.

Muren van water hebben mij omgeven,
met wier is mijn hoofd omwonden.

7Ik zonk naar de bodem, waar de bergen oprijzen,
naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sloot.

Maar U trok mij levend uit de dood omhoog,
o HEER, mijn God!

8Toen mijn levensadem mij verliet,
riep ik U aan, HEER,

en mijn gebed kwam tot U in uw heilige tempel.
9Zij die armzalige goden vereren,

verlaten U, trouwe God,
10maar ik zal mijn stem in dank verheffen

en U offers brengen;
mijn geloften los ik in.

Het is de HEER die redt!’
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Contactgegevens

Adres 

'Keerpunt’  

Arent Janszoon Ernststraat 302-304 

1082 LT Amsterdam

Telefonisch niet bereikbaar

E-mail: secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam
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Preekrooster

Het Heilig Avondmaal vieren wij op de eerste zondag van de maand. Op de 
tweede zondag van de maand halen we de zendingscollecte op. Dit doen we ook via 
de livestream middels een QR-code.

Preekrooster en agenda onder voorbehoud. Voor actuele info zie weekbericht en website.

Juli
07-07 Harry Zijlstra
14-07 Harry Zijlstra
12-07 Robin van der Maaten
28-07 Harry Zijlstra

Augustus
04-08 Harry Zijlstra
11-08 Jan Barendse Sr.
18-08 Harry Zijlstra
25-08 Machiel Jonker
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ACTIVITEITEN JULI & AUGUSTUS

Evangelisatie:              Iedere week wordt er bij station Zuid 
   geëvangeliseerd. Dit gebeurt op afspraak. 
   Contactpersoon: Bart Boerman. 
   Iedere woensdag bij Keerpunt en op de 1e en 3e 
   zaterdag v/d maand bij goed weer (11.00-13.00 uur).
    Contactpersoon: Ko van Kerkwijk
   Voor meer informatie: 
   secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl
      
Gebedsgroepen: 
Ochtendgebedsgroep: Elke woensdag om 11.00 uur  
Gebedsgroep:  Elke woensdag om 20.00 uur 
Vastendag:   24 juli en 28 augustus 

Senioren:   2, 16 juli en 6, 20 augustus om 13.00 uur
   Inloop vanaf 12.30 uur      
            
Chillpunt Tieners:      Zondag 7, 21 juli en 4, 18 augustus  
   om 10.00 uur

Huiskringen:                  Variërende tijden, voor meer informatie:
   secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl

Voor actuele activiteiten: zie weekberichten.


