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Redactioneel

In een van de vorige Vonken liet ik al iets doorschemeren
over dat ik iets van plan was. In deze Vonk kunt u zien
wat dit is, en dat het eigenlijk iets is dat niet alleen bij mij
vandaan komt: Thijs en ik zijn samen al veel langer met
dit plan bezig.

In het begin was het een hele tijd puur een idee in ons
hoofd (en hart), daarna hadden we het er met mensen
over, en kwam het al tot een iets concreter plan. Maar
hierna heeft het nog een hele tijd geduurd voor we ook
echt even zijn gaan zitten om een datum te bepalen, om
het nu ook eens echt uit te gaan voeren.

Vaak kun je allerlei plannen hebben, maar ontbreekt het
aan de tijd om even te gaan zitten en het uit te denken of
werken. Toch geldt ook hier: wat in het vat zit, verzuurt
niet.

Het is (bijna) nooit te laat om plannen uit te werken, zelfs
plannen die je misschien al jaren hebt.

Wat zit er nog bij u in het vat?

Hartelijks,
Elsje van Ommen-Murris
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Veel mensen zullen meteen de titel aanvullen:
..verzuurt niet! Dat is een veelgebruikt spreekwoord
dat al een paar eeuwen meegaat. Het verwijst naar
het gebruik om groenten, vlees en fruit in te leggen.
Dit inleggen, bijvoorbeeld in een weckpot, voorkwam Pastor Harry Zijlstra
bederf van etenswaar. Heel handig in de tijd dat er nog

geen koelkasten bestonden!

De Bijbel gebruikt het beeld van een vat voor ons lichaam.
‘Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te
boven gaat, van God is en niet van ons’ (2 Korintiérs 4:7).

Een vat is iets om voedsel of een schat in te bewaren. Ons lichaam, het vat,
is dus belangrijk. Het lichaam draagt iets mee, een schat, iets kostbaars!
Misschien ben je heel tevreden over je eigen lichaam, of misschien ben je
wat minder zelfverzekerd of zelfs een beetje ontevreden over je lichaam.
Uiteindelijk is het belang van het lichaam niet om er overdreven mee te
pronken. Niet voor niets zegt Paulus tegen de Korinthiérs dat het lichaam
een aarden vat is. Dat is niet echt een compliment!

Een aarden vat was heel gewoon, het was kwetsbaar en het was zoiets
als een plastic zakje in onze tijd. Je gebruikt het voor een doel, en dat is
heel fijn, maar als het plastic zakje zijn taak heeft gedaan dan wordt het
weggegooid.

God heeft ons een lichaam gegeven bij onze geboorte. Maar toen de mens
in zonde gevallen was, bleek het lichaam een hol vat te worden. En, zoals
een ander spreekwoord zegt: ‘holle vaten klinken het hardst!” (Wie niks
weet, schreeuwt het luidst!)

De mensen riepen maar wat, en dachten het zelf het beste te weten. Toen
werd God zelf een vat: Jezus, het best gevulde vat ooit! Hij schreeuwde niet,
Hij was niet opzichtig, Hij kwam om God te laten zien. En veel mensen
zagen het: God is dichtbij gekomen; in een lichaam, een aarden vat. Jezus
is God in een aarden vat!



Het lichaam van Jezus werd kapotgeslagen, vernederd, afgeserveerd. Aan het
kruis was Jezus gebroken en kwetsbaar. Maar God kon niet worden gedood!
Jezus verscheen na zijn opstanding in het herstelde lichaam met de zichtbare
sporen van het lijden: gaten in zijn handen en voeten.

De apostel Paulus vertelt ons in één vers dat God in ons wil wonen; in dat
aarden vat dat een beperkte gebruikstijd heeft. En in dat lichaam wil God
zichtbaar worden. Dit wonder gebeurt door de vervulling van de Heilige
Geest. Door de Heilige Geest kan God zich in ons openbaren. En daar is geen
enkele verdienste van onszelf bij. Het is genade!

Daarom zegt Paulus: .. zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en
niet van ons:

Als we de waarheid van het Evangelie ergens mogen brengen, als we wonderen
en tekenen zien, als we bovennatuurlijke liefde voor onze naasten ervaren,
dan is dat Gods werk, en niet ons werk.

Als we gered zijn en vervuld van de Heilige Geest, dan hebben we een
onbederfelijke schat! Wat in het vat zit ... verzuurt niet! God weet wat ons
lichaam nodig heeft en Hij wil ons steunen, helpen en voorzien van voedsel,
kleding, onderdak en jazeker: ook genezing.

Maar het lichaam blijft kwetsbaar en tijdelijk.

Zegengroet,
Pastor Harry Zijlstra




Bron: opendoors.nl

Aan de buitenkant zie je niets bijzonders aan Khada*. Ze gaat gesluierd
volgens de strikte islamitische regels die gelden in Afghanistan over
straat. Voert dezelfde religieuze rituelen uit als de vrouwen uit haar
buurt. Maar vanbinnen is Khada anders. In haar is het licht van Christus
ontstoken en dat is een vuur dat nooit meer dooft. Zelfs niet als haar
ergste nachtmerrie werkelijkheid wordt.

‘Er zijn geen christenen in Afghanistan.” Het is een stevige uitspraak van een
woordvoerder van de Taliban. Inderdaad, er is geen kerkgebouw te vinden
in het land en een andere godsdienst aanhangen dan de islam kan je je leven
kosten. Maar christenen zijn er wel degelijk. Een paar duizend is de schatting
van Open Doors. Khada is een van hen. Ze leerde de liefde van Christus kennen
nadat ze een Bijbel kreeg van haar bazin. Een daad die zowel voor de bazin als
voor Khada niet zonder risico was, maar persoonlijk contact is een belangrijke
manier waarop christenen in Afghanistan het evangelie met elkaar delen.

Khada had het grote geluk dat haar echtgenoot ervoor openstond om samen
de Bijbel te bestuderen. Vanzelfsprekend is dat allerminst. Zowel Khada als
haar man groeiden op in een diepreligieus islamitisch gezin. Het leven van de
mannen in Khada’s familie speelde zich af in en om de moskee. Nog voor het
ochtendgebed begon, zaten zij al klaar op hun gebedsmatjes. De familie stond
daardoor hoog in aanzien. Khada was zich als kind al bewust van de druk die
het op haar ouders, broers en zussen legde om hun status als vrome moslims
te behouden.

Khada werd uitgehuwelijkt, zoals zoveel meisjes in Afghanistan overkomt.
Hoewel het dan natuurlijk maar de vraag is of het klikt tussen man en vrouw,
ontstond er een goede relatie tussen Khada en haar echtgenoot. Ook bleek ze
goed binnen haar nieuwe schoonfamilie te passen. ‘Iedereen hield van me,
mijn man in het bijzonder. Hij hield ongelooflijk veel van mij’, vertelt Khada.



Khada kreeg een baan in een kantoor en had plezier in haar werk. Haar
vriendelijke karakter maakte haar populair bij collega’s. Met haar bazin
bouwde ze een bijzondere vertrouwensrelatie op. ‘We raakten bevriend. Tk
deelde wat er in mijn leven speelde en andersom deed zij dat ook De vrouwen
konden het zo goed met elkaar vinden, dat de bazin een stap nam die grote
consequenties kon hebben: ze gaf haar werkneemster een Bijbel. Khada: ‘Ze
overhandigde me het boek zonder enige introductie. Later zag ik dat het een
Bijbel was.

Thuis liet ze het boek aan haar echtgenoot zien. Ze waren beiden grootgebracht
met de Koran en waren nieuwsgierig naar wat de Bijbel te zeggen had. In de
maanden die volgden, namen ze het complete Oude en Nieuwe Testament
door. ‘Toen we net begonnen, kwamen er vooral vragen in ons op. We zochten
samen naar antwoorden, legt Khada uit. Na talloze uren lezen, gesprekken
en discussie wisten Khada en haar man: deze Jezus uit de Bijbel willen we
volgen. In het diepste geheim werd het stel zelfs gedoopt. Dat werd een dag
van genezing. ‘Eerder kampte ik voortdurend met hoofdpijn. Toen ik werd
gedoopt, voelde ik pijn in dat deel van mijn hoofd. De pijn is daarna niet meer
teruggekomen.

Op dezelfde manier als Khada via haar bazin in contact kwam met het
christelijk geloof begonnen Khada en haar man de mensen om hen heen te
vertellen over de hoop en vreugde die ze in het evangelie vonden. Khada’s
broer was de eerste. ‘Hij had last van angst omdat hij geen werk had. Ik gaf
hem de opdracht de Bijbel te gaan lezen en hij kwam tot geloof. Later gebeurde
hetzelfde met andere familieleden, vertelt Khada. ‘Mijn man sprak met zijn
zus over de Bijbel en ook zij werd christen. Zo deelden we ons geloof met de
mensen om ons heen’

Ondanks de risico’s die het met zich meebrengt om christen te zijn in
Afghanistan, leidden Khada en haar man een goed leven. Tot die ene avond
alles veranderde. ‘Mijn man raakte vermist nadat hij met een paar gelovigen
Bijbelstudie had gedaan, herinnert Khada zich. “Toen ik hem niet te pakken



kreeg, dacht ik eerst nog dat zijn telefoon het gewoon even niet goed deed. Ik
belde wat familieleden, maar die hadden ook niets van hem gehoord. Toen
werd ik bang en gingen mijn gedachten alle kanten op.

De avond ging over in de nacht en Khada’s angst nam met het uur toe. In de
dagen erna bleek die angst gegrond. ‘Na twee dagen kreeg ik bericht dat hij
dood gevonden was, met tekenen van marteling op zijn lichaam, vertelt ze.
‘Het was een traumatische ervaring, ik raakte buiten bewustzijn. Toen ik weer
bijkwam, was ik in mijn eigen huis. Het lichaam van mijn echtgenoot was al
meegenomen voor de begrafenis.

Tot op de dag van vandaag weet Khada niet wie haar man heeft ontvoerd en
vermoord. Misschien komt ze daar ook wel nooit achter. Gelukkig was het
ook nu haar bazin bij wie ze haar verhaal kwijt kon en die haar bijstond in
het verwerken van dit grote verlies. Ook andere geheime gelovigen uit haar
omgeving waren haar tot grote steun.

Het lukt Khada dankzij die hulp haar leven weer op te pakken. Dat gaat met
vallen en opstaan. Het moeilijkst vindt ze de avonden. Toen haar man nog
leefde, bracht ze haar kinderen naar bed om daarna samen met hem Gods
Woord te bestuderen. Ze spraken dan over wat de Bijbel hen allebei te zeggen
had, maar ze namen ook gewoon samen de dag door die achter hen lag.

Toch blijft Khada zoeken en ontdekken in de Bijbel en blijft ze praten. ‘In het
verleden vertelde ik alles aan mijn man. Nu praat ik tegen Jezus. Ik geloof dat
Hij alles hoort wat ik zeg, vertelt ze. ‘Ondanks alle uitdagingen ervaar ik weer
vreugde in het leven nu mijn man is weggevallen. Ik voel me gesteund door
mijn broers en zussen in Christus.

Bid om troost, kracht en bemoediging voor Khada en haar gezin.
Dank voor de steun die Khada ervaart van de gelovigen om haar heen.
Bid dat God Khada en de andere geheime gelovigen beschermt.



Graag wil ik jullie iets vertellen over mijn reis in maart met Christenen voor
Israél. Eén van de activiteiten van deze reis was een dagje meehelpen in het
voedseldepot van het Israélische leger (IDF). Dit enorme pakhuis bevatte
duizenden voedseldozen. In elke doos zat een eendaagse voorraad ingeblikt
voedsel voor vier soldaten; wat zullen ze uiteindelijk verlangen naar vers eten!
Wij werden hartelijk verwelkomd door een Nederlands-Israélische soldaat
die onze begeleider zou zijn. Hij nam graag onze cadeaus voor de soldaten in
ontvangst, bestaande uit verzorgingsartikelen zoals shampoo, lotion en nog wat
meer. In plaats van voedsel in te pakken, werd ons verzocht alle verzegelde dozen
te openen en de kleine pakjes tomatenketchup eruit te halen. Waarom? De oorlog
was zo plotseling dat voorbereidingen voor de mobilisatie van het leger snel
moesten worden getroffen. De geleverde ketchup naderde echter de datumlimiet
en zodoende moesten honderden dozen worden geopend en de ketchup worden
vervangen. We mochten ook wenskaarten met een bemoedigende Bijbeltekst
voor de soldaten in de dozen doen.
De lunchpauze bood de mogelijkheid om buiten te zitten en te genieten van onze
(verse!) maaltijd in de lentezon. We kregen gezelschap van een groep tienermeisjes
met wie we een gesprek begonnen. De twee meisjes tegenover mij wilden weten
wie we waren en waarom we in oorlogstijd naar Israél waren gekomen. Dit was
een gelegenheid om uit te leggen dat wij Nederlandse christenen zijn die waren
gekomen om Israél te helpen, vooral in deze moeilijke tijden.
Wij vroegen hen waarom zij daar waren, en hoorden dat zij en hun klasgenoten
deel namen aan een schoolprogramma waarbij ze de IDF moesten helpen. Terwijl
ik naar hun jonge gezichten keek (15-16) besefte ik dat over een paar jaar de dag
zou aanbreken waarop ook zij in actieve dienst zouden zijn, om hun land en
volk te verdedigen. Wat een scherp contrast met mijn relatief zorgeloze leven als
tiener. Na de maaltijd stelden ze mij voor aan hun lerares. Zij ontving enthousiast
een Hebreeuwse kopie van het boek ‘De Schuilplaats’ van Corrie ten Boom om
dit verhaal te delen met haar klas. We namen afscheid van elkaar en keerden
terug naar de eindeloze stapels dozen.

Marguerite Stanigar



Wist u dat ...

... we in de gemeente een boekentafel hebben?

... wij heel veel tweedehands boeken voor een luttel bedrag hebben, en dat dit
volledig ten goede komt aan de gemeente?

... Wij ook nieuwe boeken hebben en deze ook kunnen bestellen? Hiervan
profiteert de gemeente met 10% van het verkoopbedrag.

... we 0ok cd’s en dvd’s zowel nieuw als tweedehands of op bestelling kunnen
leveren?

... wij ook verschillende kaarten en posters hebben, en zelfs postzegels, zodat
u de kaart direct in de witte brievenbus bij de balie kan deponeren?

... er bovendien de mogelijkheid is om met pin te betalen?

Of u dit nu al wist of niet, we nodigen
u graag uit om eens een kijkje te
nemen bij al die geweldige titels. We
hebben Bijbels, romans, studieboeken,
bemoedigende boeken, dagboeken,
# jeugd- en kinderboeken (met name
= veel kinderbijbels) en nog veel meer.

{ Een goede tip voor 2025: Begin het
nieuwe jaar eens met een dagboek!

Louis, Eduard en Els
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Een echtpaar dat ik al heel veel jaren ken van de camping waar we vroeger
elke zomer stonden. Aardige mensen van wie de vrouw christen is. Wij
werden zogezegd campingvrienden, ik voornamelijk met Margreet.

Anne en Margreet hebben een samengesteld gezin. Toen zij elkaar leerden
kennen, waren hun gezamenlijke kinderen al jongvolwassenen. Hoewel Anne
sinds 6 jaar gescheiden leefde van de moeder van zijn 2 kinderen, was hij wel
betrokken en verantwoordelijk naar zijn kinderen toe. Hij was een vader die
zijn kinderen verwende: wat zij ook maar wensten, bezorgde hij hun.

Toen hij Margreet leerde kennen, werd het al snel liefde van beide kanten.
Margreet, na een moeizaam huwelijk gescheiden, had twee dochters
met wie zij een innige band onderhield en die Anne bij het kennismaken
onmiddellijk in hun hart sloten, inmiddels nu al jaren. Anne daarentegen, was
terughoudender om zijn kinderen kennis te laten maken met Margreet. Hij
wilde eigenlijk de kool en de geit sparen zogezegd. Hoewel Anne en Margreet
gek op elkaar waren, draalde hij met het ervoor uitkomen, tot ongenoegen
van Margreet. Ze zei hem: ‘Ik word niet jouw geheime vriendinnetje hoor,
niet jouw geheimpje!” Anne was gek op haar en ze besloten te trouwen.
Het werd een mooi feest. De kinderen van Anne, zoon Johan en dochter
Samantha, waren natuurlijk ook op de bruiloft. Maar daar gebeurde iets
vreemds. Samantha misdroeg zich op een ongegeneerde manier en Johan
bestelde dure drankjes voor hen tweeén op rekening van zijn vader. En er
waren op die dag meer plagerijen van hun kant.

Dit zette kwaad bloed bij Margreet. Ondanks dat de kinderen volwassen
waren, lieten zij, vooral de dochter, merken dat zij Margreet niet mochten
en het huwelijk op deze manier torpedeerden. Het kwaad werd als een klein
vijandig zaad diep en ongezien geplant. Er waren nog wat andere problemen
in de familie van Anne waarbij zijn dochter betrokken was. Daarna had hij
weinig tot geen contact meer met zijn kinderen. Dit duurde ongeveer 10
jaar. Wat precies de aanleiding was dat Anne weer contact opnam? Als ik het
goed herinner appte of belde zijn dochter, wat hij eerst een poosje genegeerd
heeft. Uiteindelijk zocht Anne weer contact op aanraden van Margreet, die
vond dat hij zulk contact niet moest negeren. Vooral nu hij gehoord had dat
zijn dochter zwanger was. Maar het probleem werd niet echt opgelost. Het
kwam erop neer dat Anne nu lange treinreizen ondernam om zijn zwangere
dochter naar haar tevredenheid opnieuw te kunnen verwennen. En ze gaf



toe tijdens zijn bezoeken aan haar dat ze Margreet niet mocht. Waarbij Anne
tegen zijn dochter zei: ‘Dat is dan geheel wederkerig!” Het kind zou volgens
haar ook nooit oma mogen zeggen tegen Margreet. Op haar beurt wilde
Margreet Samantha niet in haar huis en zeker niet voordat zij behoorlijk haar
excuus zou hebben aangeboden.

Het dochtertje van Samantha werd geboren en kreeg grote duurzame cadeaus.
Tot het meisje anderhalf jaar was, heeft Anne elke week de treinreis van meer
dan 100 kilometer ondernomen om zijn kleinkind te zien. Dit intensieve en
hervonden contact kwam het huwelijk van Anne en Margreet niet ten goede.
Er werd een wig geslagen tussen hen. Margreet belde en vertelde mij er vaak
over. Het was een rare situatie, waarbij zij zich steeds meer buitengesloten
en eenzamer ging voelen, want Anne liet zich er ook steeds minder over uit.
Zijn dochter appte hem voortdurend. Het werkte Margreet op haar zenuwen,
die voortdurende whatsapp-piepjes meerdere keren per dag! Het leek wel op
een schuldinlossing van Anne aan zijn kinderen. Zo ging hij ook samen met
zijn zoon een paar keer op vakantie naar Itali¢ zonder Margreet. Samantha,
die daar dan jaloers op was, moest hij tevreden stellen met tickets voor dure
concerten. Het zorgde voor flinke spanningen in huize ‘nooitgedacht’

Mijn telefoon rinkelde: Margreet belde. Ze zei: ‘Anne heeft gezegd dat zijn
kinderen dit weekeind komen. HIER in mijn huis! Ze gaan zaterdagavond
met z'n allen ergens eten. Anne betaalt. Zo is hij! Ik ben niet uitgenodigd.
Ik vroeg haar: ‘had je dat dan gewild?’ Nee, zei ze, maar Anne had het voor
mij, zijn vrouw, moeten opnemen. Natuurlijk hield deze zaak mij al langer
biddend bezig. Een dag voordat zij mij belde, had ik deze tekst gelezen: ‘Al wat
wij bidden, ontvangen wij van Hem, daar wij zijn geboden bewaren en doen
wat welgevallig is voor zijn aangezicht, Joh. 14:15.

Ik weet dat ik dacht: deze tekst is Gods antwoord op haar probleem. Ze is
christen en we hebben vaker samen gebeden als het moeilijk was, en ook
altijd Gods leiding en hulp ervaren. Ik vroeg haar mij te bellen als ze daar
gelegenheid voor had, en dat deed ze. Ik vertelde haar van die tekst. Wat is
dan in deze situatie zijn gebod? Dit: ‘Hebt uw vijanden lief; doet wel degene
die u haten, Matt. 5:44.

Ik zei dat er vijandschap geplant was in haar hart vanwege de kinderen van
Anne die haar negeren en hun vader opeisen. Ook naar Anne die zijn kinderen
op dit moment de voorrang geeft en er geen overleg mogelijk is tussen hen.
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Het is niet alleen een vijandschap, maar ook een oordeel over hen.

Ze was overtuigd. Zullen we ervoor bidden, vroeg ik? Ja, dat deden we. We
baden samen, ootmoedig, en beleden de zonden van vijandschap en oordeel.
De Waarheid maakt vrij, en daar kwam al gauw het verhoorde bewijs van.
Johan kwam de volgende dag al vroeg langs. Ik hoorde het van Margreet,
haar stem klonk licht en opgeruimd. Het was zelfs gezellig geweest, en hij
had zich met respect naar haar gedragen. De middag was nog belangrijker,
want toen kwam Samantha. De bel ging en Anne en Margreet deden samen
de deur open. Daar stond Samantha met haar partner en haar dochtertje
op haar arm. Het dochtertje met de naam Zoé keek Margreet aan en zei:
‘Oma, oma .., en dat nu was werkelijk om te lachen, en ze lachten allemaal.
Dat kindje ziet de oudere vrouw voor haar voor de allereerste keer en noemt
haar in haar onschuld oma. Dat wat de Boze probeerde te vernietigen, lukte
hem niet. De middag is goed verlopen. De volgende dag hebben we nog per
telefoon wat nagepraat en ik merkte aan haar stem dat ze wat somber was.
Ik vermoedde bitterheid, en dat was het. Margreet heeft zoveel spanningen
gehad de afgelopen jaren en Anne en zijn kinderen kwamen er, zo scheen het,
zo gemakkelijk vanaf. Zij heeft al die pijn over hoe het ging te verduren gehad.
‘Bitterheid, zei ik zachtjes, en zoals altijd begreep ze het. ‘Overwin het kwade
door het goede, daar win jij alles bij! Scheld Samantha alles kwijt waarin ze
jou iets schuldig is’ (Matt. 18:27). Ik denk aan mijn geestelijke moeder, die zei
als ze vond dat het weer eens gezegd moest worden: ‘klein blijven’. Of nog
zo'n gezegde van haar: ‘de onderste weg gaan!’ Als je de juiste keuze daarin
maakt, merk je dat het waar is dat het juk van Jezus zacht is en zijn last
licht. Liefde heeft de langste adem .. -
daarom overwint de Liefde altijd.

Tineke Genger
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PINKSTER ' GEMEENTE

UMSTERDAM

Contactgegevens

Adres

Pinkstergemeente Amsterdam, Keerpunt

Arent Janszoon Ernststraat 302-304

1082 LT Amsterdam

Door technische problemen zijn we helaas telefonisch niet
bereikbaar.

U kunt een e-mail sturen naar:

secretariaat@ pinkstergemeente-amsterdam.nl
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Preekrooster

September Oktober

01-09 Harry Zijlstra 06-10 Harry Zijlstra
08-09 Zegeningsdienst 13-10  Harry Zijlstra
15-09 Harry Zijlstra 20-10 Stephan Barendse
22-09 Harry Zijlstra 27-10  Elisa Lingeman

29-09 Theo Witte

Preekrooster en agenda onder voorbehoud. Voor actuele info zie weekbericht en website.

Eredienst iedere zondag om 10.00 uur

Het Heilig Avondmaal vieren wij op de eerste zondag van de maand. Op de
tweede zondag van de maand halen we de zendingscollecte op. Dit doen we ook via
de livestream middels een QR-code.




ACTIVITEITEN SEPTEMBER & OKTOBER

Evangelisatie:

Gebedsgroepen:

Ochtendgebedsgroep:

Gebedsgroep:
Vastendag:
Senioren:

Chillpunt Tieners:

Huiskringen:

Iedere week wordt er bij station Zuid
geévangeliseerd. Dit gebeurt op afspraak.
Contactpersoon: Bart Boerman.

ledere woensdag bij Keerpunt en op de 1e en 3e
zaterdag v/d maand bij goed weer (11.00-13.00 uur)
tot eind september. Contactpersoon: Ko van Kerkwijk
Voor meer informatie:
secretariaat(@pinkstergemeente-amsterdam.nl

Elke woensdag om 11.00 uur
Elke woensdag om 20.00 uur
25 september en 23 oktober

3, 17 september en 1, 15 oktober om 13.00 uur
Inloop vanaf 12.30 uur

Zondag 1, 15, 29 september en 13, 277 oktober
om 10.00 uur

Variérende tijden, voor meer informatie:
secretariaat(@pinkstergemeente-amsterdam.nl

Voor actuele activiteiten: zie weekberichten.
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