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‘Daar is het lam van God dat de'zonde van de wereld wegneemt.
Johannes 1:29b




Redactioneel

Lammetjestijd

Weet je dat het nu eigenlijk ook lammetjestijd is?

Nee, ik ben niet gek aan het worden. lk weet dat
lammetjes zo rond maart-mei geboren worden. Maar als
je bedenkt dat een schaap zo’n 5 maanden drachtig is,
dan snap je nu vast waar ik op doel.

Met Kerst in mijn achterhoofd, waar we nu snel naartoe
bewegen, vind ik het ook mooi om dit te zien als de

tijd van het Lam. Een kleine, kwetsbare baby, maar met
een grootse toekomst. Dit Lam zal ook de Leeuw blijken
te zijn. Maar nu vieren we straks juist het kleine, het
onaanzienlijke. In de wetenschap dat we nooit een groter
cadeau hebben ontvangen.

Ik wens je een goede advent toe!

Hartelijks,
Elsje van Ommen-Murris
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Duik in de Bijbel

Uit jou, Betlehem in Efrata,
te klein om tot Juda’s geslachten te behoren,
uit jou komt iemand voort die voor Mij over
Israél zal heersen.
Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden,
in de dagen van weleer.

Micha 5:1 (NBV21)




Wat zie jij als je naar Jezus kijkt? Johannes de Doper zag iemand met de
belangrijkste rol in de geschiedenis van de aarde. Hij zag Jezus als het Lam dat de
zonden van de wereld wegneemt.

Natuurlijk is het niet toevallig dat Jezus in een stal geboren werd. Lammetjes
worden geboren in een stal. Jezus’ geboorte is door de profeten in het Oude
Testament op verschillende manieren aangekondigd: In Bethlehem zou hij
geboren worden, zegt de profeet Micha,! als een lam zou hij ter slachting geleid
worden, zegt Jesaja.? De Heer heeft al onze ongerechtigheden op Hem doen
neerkomen.? ‘Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!’
zegt Johannes de Doper.

De stal in Bethlehem is de link naar de familie van Isai, de vader van koning David.
David was een eenvoudige herdersjongen en werd koning van Israél. Dat had
niemand zien aankomen, maar God wees hem aan. En bij de geboorte van Jezus
zien we weer die eenvoud, dat bijna onopgemerkte leven. Lammetjes worden
geboren in een stal en herders zijn er getuigen van. En God wijst Jezus aan, door
de woorden van Johannes de Doper: ‘Zie het Lam van God/

De evangelist Johannes ziet in Openbaring steeds weer het Lam. Hij ziet een Lam
als geslacht midden op de troon in de hemel.® En dit Lam heeft de regie over wat
er in de laatste dagen gebeurt. Het Lam opent namelijk de zeven zegels.® In de
laatste hoofdstukken zien we dat het om het Lam gaat. De geschiedenis komt tot
Gods doel: de bruiloft van het Lam.”

Hij zal Koning zijn. Het gaat niet om een mak lammetje, want het Lam overwint.
En zijn bruid, de gelovigen, zij overwinnen door het bloed van het Lam.®

Kerst is niet een los verkrijgbaar artikel. We zijn ons weer aan het voorbereiden

Micha 5:1

Jesaja 53:7

Jesaja 53:6
Johannes 1:29
Openbaring 5:6
Openbaring 6:1-8:1
Openbaring 19:7
Openbaring 12:11
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op de gezellige kersttijd. In ons welvarende land betekent dat vaak: genieten
van overvloed, heerlijk eten, mooi versierde huizen en winkelcentra, verfijnde
cadeaus, enzovoort. Maar de reden van het feest is het Lam van God, dat de
zonde van de wereld wegneemt. Hij is gestorven en Hij is opgestaan. Hij heeft de
dood overwonnen. En Hij zal de geschiedenis voltooien. Er zal een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde komen. En het Lam zal door iedereen gezien worden. Dat
is, door hen die Hem verwachten. Verwachten is geloven, hopen, vertrouwen en
uitzien. Zie het Lam!

Laat Kerst nooit een feest worden dat ons het zicht op het Lam ontneemt. Dat
zou echt zonde zijn!

‘... 2o zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te
dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem
verwachten tot zaligheid.”

Voor christenen is het iedere dag advent!*°

Gezegend kerstfeest,
Pastor Harry Zijlstra

9 Hebreeén 9:28
10 Komst en verwachting van Jezus' komst



Bron: opendoors.nl, 24 september 2024

In sub-Sahara Afrika voltrekt zich een vergeten crisis: 34,5 miljoen mensen
zijn ontheemd en op de vlucht door conflicten en geweld. Bijna 50% — 16,2
miljoen mensen - is uit hun huis en van hun land verdreven, vaak omdat ze
christen zijn. Bij een drama van deze omvang verwacht je de volle aandacht
van de rest van de wereld. Niets is minder waar. Pastor Barnabas uit Nigeria:
‘We zijn verdreven door geweld. Media lijkt het niet te interesseren, politici
praten er niet over, we blijven achter in duisternis, vergeten, genegeerd.
Uitgedaagd door Afrikaanse kerkleiders is Open Doors nu een campagne
gestart: Stop het geweld, start het herstel, breek de stilte.

‘De stilte rond dit humanitaire drama moet verbroken worden,” zegt Maarten
Dees, directeur van Open Doors. ‘Het leed van de miljoenen mensen die op
de vlucht zijn voor het geweld is ongekend. De uitzichtloosheid van de situatie
waarin velen zitten is schrijnend. Ik heb met eigen ogen de hartverscheurende
omstandigheden in de vluchtelingenkampen daar gezien! Onze geloofsgenoten
zitten daar al jaren zonder enig uitzicht op verbetering, het is werkelijk
mensonterend.

De meeste christenen in sub-Sahara Afrika vluchten voor geweld en conflicten.
Dat komt vooral door de opmars van radicaalislamitische groeperingen in
de regio. Senior analist van Open Doors lllia Djadi: ‘In het centrale deel zijn
groepen actief die verbonden zijn aan al-Qaida en Islamitische Staat. Rondom
het Tsjaadmeer — in landen als Nigeria, Niger en Kameroen — is Boko Haram
actief, inclusief de afsplitsing ISWAP (Islamitische Staat in West-Afrikaanse
Provincie). In Oost-Afrika komt de dreiging vanuit terreurgroep al-Shabaab.’

De oorzaak van de vele conflicten is complex: zwakke regeringen, armoede,
buitenlandse inmenging, klimaatverandering, botsingen tussen verschillende
etnische groepen, om er maar een paar te noemen. De roze olifant in de kamer
is het religieuze motief, dat naast die andere oorzaken een wezenlijke rol
speelt. Djadi: ‘De agenda van radicaalislamitische groepen is het opleggen van
een kalifaat met islamitische wetgeving. IS wilde dat in het Midden-Oosten.



In hun strijd richten ze zich daarom vooral op christenen, maar ook op gematigde
moslims die in hun ogen niet radicaal genoeg zijn. Ze zijn ervan overtuigd dat ze
mensen moeten bekeren tot de islam en schuwen daarbij geen geweld’

Petitie

Open Doors wil met de campagne ‘Breek de stilte’ dit vergeten gebied met
de enorme vluchtelingenstromen op de kaart zetten. Met een oproep om
meer praktische hulp te bieden, oog te hebben voor kwetsbaarheid vanwege
religieuze achtergrond, en actief op te treden tegen miljoenen handvuurwapens
in de regio. Met een petitie (Breek de stilte — Help christenen in Afrika | Open
Doors) wil de organisatie 1 miljoen handtekeningen verzamelen, gericht op
bescherming tegen gewelddadige militante aanvallen, op gerechtigheid door
eerlijke berechting van daders, en op het herstel brengen aan alle getroffen
gemeenschappen. Die handtekeningen zullen in 2026 worden aangeboden
aan de Afrikaanse Unie, de Verenigde Naties, de EU en nationale regeringen.

Toename van vervolging
Op de kaart hieronder wordt de toename van gewelddadige vervolging in
Afrika over de afgelopen tien jaar weergegeven:

2014: 2024:

i

HATE VAN VERVOLGING:
I Hoog
. Zeer hoog

. Extreem

Onderzoeksrapport

In september 2024 is er een speciaal onderzoeksrapport met de titel ‘No
road home’ over uitgebracht. Dit rapport bevat cijfers en conclusies achter de
verhalen van christenen die op de vlucht zijn door extremistische geweld in
Nigeria. Het rapport is bij Open Doors op te vragen.
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Contactgegevens PINKSTER -/ GEMEENTE

UMSTERDAM

Adres

Pinkstergemeente Amsterdam, Keerpunt

Arent Janszoon Ernststraat 302-304

1082 LT Amsterdam

Door technische problemen zijn we helaas telefonisch niet
bereikbaar.

U kunt een e-mail sturen naar:

secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl



Preekrooster

November December

03-11 Harry Zijlstra 01-12 Harry Zijlstra
10-11 Harry Zijlstra 08-12 Harry Zijlstra
17-11 Carla Veldhuis theater 15-12 Kerst gezinsdienst
24-11 Peter Sleebos 22-12 Harry Zijlstra

24-12 Harry Zijlstra (kerstavond)
25-12 Harry Zijlstra om 11:00
29-12 Jan Barendse Sr.

Preekrooster en agenda onder voorbehoud. Voor actuele info zie weekbericht en website.

Eredienst iedere zondag om 10.00 uur

Ook via livestream te volgen. De link kunt u aanvragen bij het secretariaat.
E-mail: secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl

Het Heilig Avondmaal vieren wij op de eerste zondag van de maand. Op de
tweede zondag van de maand halen we de zendingscollecte op. Dit doen we
ook via de livestream middels een QR-code.




ACTIVITEITEN NOVEMBER & DECEMBER

Evangelisatie: ledere week wordt er bij station Zuid
geévangeliseerd. Dit gebeurt op afspraak.
Contactpersoon: Bart Boerman.
Voor meer informatie:
secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl

Gebedsgroepen:

Ochtendgebedsgroep: Elke woensdag om 11:00

Gebedsgroep: Elke woensdag om 20:00

Vastendag: 27 november en 18 december

Senioren: 5 en 19 november en 3 december om 13:00
Inloop vanaf 12:30
17 december om 11:00, inloop vanaf 10:30

Chillpunt Tieners: Zondag 10 en 24 november en 8 en 22 december
om 10:00

Huiskringen: Variérende tijden, voor meer informatie:

secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl

Voor actuele activiteiten: zie weekberichten.



